
MICHIELS

hij zich desgevraagd bereid, gezant te Londen te worden. De tweede wereld-
oorlog was al uitgebroken toen hij medio september in functie trad. Van
meet af aan bewees hij dat hij het verstond, krachtdadig voor de Nederlandse
belangen op te komen. Vooral deed hij dat in de neutraliteitsperiode, toen
voor een groot aantal kwesties, voortvloeiend uit de Britse blokkade van
Duitsland, een oplossing gevonden moest worden. Bij het Foreign Office
leerde men Michiels toen kennen als een vasthoudend onderhandelaar - hij
behield er de naam, lastig te zijn; inderdaad, man van zelfstandig oordeel
die hij was, liet hij zich door niemand in een hoek drukken. Bij zijn onder-
geschikten gold hij als een inspirerende chef - ook in de moeilijkste periode
in '40 was zijn legatie een centrum dat rust en vertrouwen uitstraalde.
De verhouding tussen Michiels en van Kleffens was en bleef uitstekend;

zij had niettemin haar delicate kanten. Het is voor een gezant of ambassadeur
niet gemakkelijk, zijn taak te moeten verrichten in de stad waar zijn directe
superieur, de minister van buitenlandse zaken, aanwezig is, en Michiels'
positie werd extra delicaat toen hij, zij het zonder portefeuille, in de minister-
raad kwam te zitten. Hij legde zich daar grote terughoudendheid op, nam
zelden het woord, maar als hij iets zei, was het 'to the point'; 'dan sprak',
zei Bolkestein ons eens, 'het natuurlijke verstand.'! Michiels had een zekere
nonchalance, die door sommigen voor luiheid aangezien werd - nu, lui was
hij allerminst, maar hij concentreerde zich op werkelijk belangrijke zaken,
liet alle routine-aangelegenheden aan zijn staf over, en hield zodoende graag
voldoende tijd over om met hartstocht te jagen, te golfen en de paarden-
rennen te volgen: genoegens van de conservatieve Britse aristocratie in wier
kring Michiels, de gedistingeerde diplomaat, zich volledig thuis voelde -
dàt was voor hem Engeland; met het andere Engeland, het Engeland van
de arbeiders, de vakbeweging, de Labourparty, had hij nauwelijks relaties.
Ook de verhouding tussen Michiels en de koningin had een delicaat

aspect. Michiels' echtgenote was namelijk een gescheiden vrouwen ge-
scheiden vrouwen werden volgens de toen geldende etiquette nimmer door
de koningin ontvangen. Wilhelmina hield zich aan die regel. Deze was
Michiels tevoren niet onbekend geweest, maar dat de vorstin zelfs in de
moeilijke oorlogsjaren niet bereid was, zich wat ruimer en menselijker op
te stellen, griefde hem diep.Die gegriefdheid beïnvloedde zijn oordeel overi-
gens niet: voor de strijdbaarheid van de koningin had hij volle waardering
en voorzover hij kritiek op haar had, was deze zakelijk gefundeerd. Hij was
van oordeel dat haar verlangen naar meer macht de positie van het Oranje-
huis in gevaar bracht, dat zij te gemakkelijk het oor leende aan roddelende

1 Bolkestein, 19 okt. 1955.
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