
VAN ANGEREN

Van Angeren-zelf meende dat de departementale top woord hield:
hoewel spoedig bleek dat hij een uitnemend jurist en een harde werker
was, viel het hem, dacht hij, moeilijk hoger te klimmen op de amb-
telijke ladder; de positie van secretaris-generaal waar hij evident recht
op kreeg, werd hem niet gegund. Toen hij in arren moede solliciteerde
naar de functie van gemeente-secretaris in Den Haag, kwam hij wel als
no. I op de voordracht te staan maar een anti-katholieke rel in het
liberale dagblad Het Vaderland bewerkstelligde dat hij niet gekozen werd.
Van Schaik, de katholieke minister van justitie in het tweede en derde
kabinet-Colijn (mei '33-jtmi '37), was er huiverig voor, een geloofsgenoot
als secretaris-generaal voor te dragen; het was tenslotte Goseling die
de knoop doorhakte en in de ministerraad met steun van Colijn bereikte
dat men accoord ging met van Angerens promotie. Hij was de eerste
katholiek die het tot secretaris-generaal op een der departementen bracht.
Bevreesd voor wraak van de kant van de NSB, die hij in zijn ambtelijke

functie scherp bestreden had, sloot van Angeren zich op 13 mei '40 bij
Gerbrandy aan, toen deze Den Haag verliet. Hij kreeg in Londen van meet
af aan een veelheid van werkzaamheden te verrichten, en niet alleen voor
Justitie, want hij was er een van de zeer weinigen die wisten hoe wetsbesluiten
geredigeerd moesten worden; er werd dus door tal van ministers een beroep
op hem gedaan. Daarbij leerden zij zijn kennis en juridisch vernuft waar-
deren. Al in '41 vroeg Gerbrandy hem enkele malen, de portefeuille van
justitie over te nemen. 'Hetgeen de heer Steenberghe mij echter had mee-
gedeeld omtrent het eigenmachtig optreden van prof. Gerbrandy ... was
niet geschikt om mij', zo lichtte van Angeren in '48 de Enquêtecommissie
in, 'gerust te stellen ten aanzien van de opvattingen van de premier omtrent
de ministeriële verantwoordelijkheid. Voorts kon ik mij niet aan de indruk
onttrekken, dat prof. Gerbrandy zich teveel liet leiden door wensen van
hogerhand'! - de lezer herinriere zich wat in juli' 40 gebeurd was toen van
Angeren midden in de nacht het koninklijk besluit moest redigeren waarbij
'generaal' van 't Sant hoofd werd van de Centrale Inlichtingendienst. 'Toen
mij [evenwel] was gebleken', zo ging van Angeren voort, 'dat alle ministers
mijn benoeming wensten en men bereid was te bepalen dat, mocht ik om
een of andere reden als minister heengaan, ik terstond weder mijn functie
van secretaris-generaal kon hervatten, ben ik voor de aandrang van de heer
Gerbrandy gezwicht" - maatschappelijk risico wenste van Angeren dus niet
te lopen. De publicatie van de voor hem getroffen 'garantie'<regeling (in de
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