
DOORVECHTEN!

Nederiaudse Staatscourant van 3I maart' 42) deed zijn naam bij buitenstaanders
geen goed.
Als minister bleef van Angeren wat hij als hoofdambtenaar geweest was:

een kundig en scherpzinnig jurist en een voortreffelijk ontwerper van wets-
besluiten, maar hij werkte niet vlot en miste de kracht van persoonlijkheid
die voor een goede minister onontbeerlijk is.

*

De derde katholiek in deze reeks is Pieter Adriaan Kerstens die, toen hij in
november '4I als opvolger van Steenberghe tot minister benoemd werd,
vijf-en-veertig jaar was, twee jaar jonger dus dan van Angeren.
Kerstens was een Brabander: in I896 geboren in Ginrieken bij Breda waar

zijn vader metselaar en stucadoor was; hij was de vierde uit een gezin met
tien kinderen. Geld om hem voorbereidend-hoger en hoger onderwijs te
laten volgen, was er niet ('ik heb van mijn jeugd uit de pest aan armoe',
vertelde hij ons later I), hij moest zo spoedig mogelijk zijn eigen brood ver-
dienen. Besloten werd dat hij onderwijzer zou worden. Die functie oefende
hij eerst in de buurt van Eindhoven uit, vervolgens in Amsterdam. In laatst-
genoemde stad had hij gesolliciteerd voor onderwijzer in het Duits aan een
katholieke school voor meer uitgebreid (d.w.z. voortgezet) lager onderwijs,
een z.g. mulo. Men had er een onderwijzer gevraagd met acte Duits m.o.-A
- Kerstens bezat slechts de l.o.-acte Duits (óók de acte Frans, óók de acte
Engels, óók de hoofdacte). In zijn sollicitatiebrief schreef hij: 'Ik heb slechts
Duits-l.o., maar laat u mij een proefles geven. Ik weet zeker dat u mij dan
benoemt.' Hij wèrd benoemd. Zo ging het vaker: wat hij zich in zijn hoofd
zette, wist hij als vanzelf te bereiken. Spoedig was hij een gevierde figuur
in katholieke kringen in de hoofdstad, zulks mede door zijn opvallend wijde
culturele belangstelling. Hij las wat hij in handen kon krijgen en was niet
onbegaafd als toneelspeler en als violist; Piet Kasteel (die ill oktober '4I
Gerbrandy op Kerstens attent zou maken) werd in die tijd een van zijn beste
vrienden.

In '26 vertrok hij naar Indië; hij was in '2I getrouwd - zijn vrouwen
vier jonge kinderen (daar kwamen in Indië nog drie bij) nam hij mee. Hij

1 Kerstens, 18 okt. 1955.
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