
KERSTENS

begon er als onderwijzer van een gouvernements-mulo in Semarang, maar
spoedig was hij directeur van de grote katholieke mulo in Batavia. Hij werd
lid van de Indische Katholieke Partij (de IKP) en was er snel van overtuigd
dat hij deze naar zijn hand kon zetten; ook dat lukte hem. Hij werd in '34
als eerste IKP' er lid van de Volksraad en beheerste zijn partij spoedig zo
volkomen dat menigeen zei dat de initialen beter omgedraaid konden
worden: PKI - Piet KerstensEén. Hij was een even vlot, ja bezielend spreker
als gemakkelijk schrijver. Zijn opvattingen werden in het Nederlandse
milieu in Indië nogal 'links' geacht: hij was gevoeliger dan de meeste andere
Nederlanders voor wat er broeide in de Indonesische samenleving, werd
voorstander van een snellere ontvoogding van Indië, en kon zich door de
bescheiden verhoudingen waarin hij zelf opgegroeid was, gemakkelijker
identificeren met maatschappelijk achtergestelden, zulks overigens met de
behoefte, persoonlijk zo snel en zo hoog mogelijk boven die groep uit te
stijgen. Hij kreeg commissariaten bij vier of vijf ondernemingen, kon zich
nadien fmancieel veel ruimer gaan bewegen - spoedig werd een zekere mate
van luxe een onontbeerlijk element in zijn bestaan.
Hoe werd Kerstens door van Starkenborgh gezien? In het aan het slot

van hoofdstuk 3 aangehaald telegram aan Gerbrandy d.d. 15 oktober '41
ontried de gouverneur-generaal, Kerstens tot minister van koloniën te be-
noemen ('niet alleen inzake staatkundige hervormingen doch ook in andere
opzichten met name sociale zaken heeft Kerstens nadrukkelijk inzichten
verkondigd die van regeringsbeleid afwijken'), maar als opvolger van
Steenberghe wilde hij hem wèl aanbevelen: 'Kerstens heeft een knap verstand,
werkt snel, spreekt en schrijft goed, heeft wijde belangstelling en zou,
ofschoon niet in het bijzonder economisch getraind, in staat zijn alsminister
van economische zaken zich spoedig in te werken.' Dat vond Kerstens zèlf
ook: hij aarzelde geen moment om de hem aangeboden portefeuille te aan-
vaarden. Zijn groot gezin meenemend vertrok hij medio december' 4I per
vliegtuig uit Indië, kwam begin januari '42 in Londen aan en nam daar tot
veler verbazing zijn intrek in een van de duurste hotels: The Ritz; van daaruit
verhuisde hij enige tijd later naar een smaakvol gemeubileerd oud buitenhuis
in de omstreken van Londen. Hij ontving als minister een dubbel salaris;
die faciliteit was hem verleend in verband met de zes hem vergezellende
kinderen.'
Overdrijven wij wanneer wij schrijven dat ook een flink deel van het

Nederlandse milieu te Londen stormenderhand door Kerstens veroverd

1 Zijn oudste zoon studeerde in Nederland.


