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mijn hand doorboord heeft'l - bittere maar ook ietwat theatrale woorden
waren dat, gespeend van zelfkritiek die, dunkt ons, Kerstens niet zou hebben
misstaan. De nog geen zestigjarige man die tegenover ons zat, was een wrak.
Hij voelde zich tragisch miskend en had troost, teveel troost, gezocht in de
drank, maar daarin had zich dezelfde instabiliteit geopenbaard die in Londen
tot zijn val als minister geleid had.

*

Zes jaar na Kerstens hebben wij, in '6I, ook van Mook in een staat van grote
verbittering aangetroffen; die verbittering had evenwel te maken met de
gebeurtenissen die zich afgespeeld hebben tussen het einde van de tweede
wereldoorlog en de overdracht van de souvereiniteit over Nederlands-Indië
door Nederland aan de Republiek Indonesië (29 december '49) - gebeurte-
nissen welker beschrijving buiten onze opdracht valt. Zeker, er was bij van
Mook veel ontevredenheid over zaken die zich afgespeeld hadden in de
tweede wereldoorlog (wij komen hierop in hoofdstuk I3 alsook in deel II
terug), maar 'verbittering' zou een te zwaar woord zijn om de gemoeds-
gesteldheid aan te geven waarin hij op de oorlogsperiode terugzag.
Hubert Johannes van Mook was in I894 in Indië, nl. in Semarang op Java,

geboren als enig kind van een onderwijzer en onderwijzeres die een jaar
tevoren uit Nederland naar Indië vertrokken waren. Zijn vader was, veertien
jaar oud, rijkskwekeling geworden en wist zich in Indië verder te ont-
wikkelen; hij bracht het tot inspecteur van het onderwijs en tenslotte tot
wethouder van Soerabaja. 'Hij was mijn beste vriend en is dat tot zijn dood
in '37 gebleven', vertelde van Mook ons, 'en het is voor mijn hele kijk op
Indië van veel belang geweest dat hij uitgesproken progressief dacht. Hij
stond op het standpunt dat Nederland Indië helpen moest, zich zo spoedig
mogelijk geheel te emanciperen.' 2

De jonge van Mook bracht, als zoveel in Indië geboren Nederlandse
kinderen, een deel van zijn jeugd in Nederland door maar doorliep de hbs
weer in Indië, nl. in Soerabaja; hij legde vervolgens het bêta-staatsexamen
af, mislukte als student in de scheikunde te Delft, maar ging, na een jaar als
vrijwilliger gediend te hebben in het leger ('14-'I5), met meer succes Indo-
logie studeren in Leiden. De vooruitstrevend denkende hoogleraren van de

1 Kerstens, 18 okt. 1955. 2 Van Mook, 8 nov. I961.


