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algemene besprekingen met zijn staf hield hij nooit - hij raadpleegde wie
hij nodig had en nam dan zelf alle beslissingen. Hij had de sterke neiging
om te domineren, samenwerking lag hem niet. Dat bleek opnieuw toen in
Indië in de periode waarin het practisch op eigen wieken dreef, na mei '40
dus, grote militaire bestellingen in de Verenigde Staten geplaatst moesten
worden. Er werd, onder zijn voorzitterschap, een aanschaffmgscommissie
voor opgericht waarin uiteraard ook de Koninklijke Marine en het Knil door
delegaties vertegenwoordigd waren. Van Mook voerde daar zozeer de bo-
ventoon dat hij voortdurend de irritatie der militairen opwekte. 'Hij sprak',
aldus later een van de marine-officieren, kapitein-ter-zee A. G. Vromans,

'over bommenwerpers en jagers en torpedobootjagers, die hij maar van zien
kende, alsof hij er meer van wist dan de militairen zelf, en met een verbijsterend
poids, soms helemaal niet zo gek, doch op den duur natuurlijk ontoelaatbaar.
Dat was weliswaar vergefelijk omdat nu eenmaal een man met een groot
verstand steedsweer optornt tegen wat hij als de evidente domheid van minder
begaafdenziet, maar het moet niet zoalsvan Mook dat deed.Vergelijkde werk-
wijzevan deheer van Starkenborghhiermeeenmen ziet de fouten van vanMook
duidelijk. De GG, die heel goed de tekortkomingen van zijn militaire onder-
geschikten zag, heeft geen conflicten gehad, heeft medewerking, geen ruzie,
gekregen, maakte gebruik van wat er aan positiefsaanwezigwas, en leidde'! -

van Mook leidde óók, maar niet zonder frictie te veroorzaken. Hij was
hooghartig en hij was ongeduldig.
Zijn werkkracht was formidabel: hij leefde voor zijn taken, schakelde

daar iedereen bij in wiens medewerking hij nuttig achtte, had voor de
persoonlijke problemen van die medewerkers geen grein belangstelling, ze
moesten maar doen wat hij hun opdroeg. Anders dan van Starkenborgh
was hij van elke zin voor decorum verstoken: hij zag er liever slordig dan
netjes uit ('sterk gebouwd, met vierkante schouders, leek hij', aldusD. M. G.
Koch, 'op een aanvoerder van een rugby-elftal' 2) en hij kon in zijn uit-
latingen soms uitgesproken ruw zijn. In een Amerikaans milieu was dat alles
eerder een voordeel dan een nadeel - daar bewoog hij zich dan ook vlot
en gemakkelijk; zijn Engels was perfect.
Hoe zag hij Indië's toekomst?
Wij herinneren er aan dat hij, voordat hij tot minister benoemd werd,

verklaard had, het regeringsbeleid met betrekking tot de toekomst van Indië
te aanvaarden; de regering had toen toegezegd dat er na de oorlog een rijks-

1 (RvO) A. G. Vromans: 'Notities bijEnq., dl. VIII', p. 40-4I. 2 D. M. G. Koch:
Batig slot. Figuren uit het oude Indië (1960), p. 41.


