
DOORVECHTEN!

conferentie gehouden zou worden waar zowel over de plaats van Indië
binnen het koninkrijk als over de binnenlandse staatkundige structuur van
Indië gesproken zou worden - verder wilde zij niet gaan. In die verklaring
van van Mook stak in zoverre een onzuiver element dat hij bepaald van
mening was dat die toezegging te beperkt was en dat hij zich innerlijk het
recht voorbehield, er met kracht van argumenten op aan te dringen dat de
regering wezenlijk verder zou gaan. 'We hadden vóór de oorlog', zei hij ons
in '61,

'de petitie-Soetardjo moeten aannemen. Ik: heb toen binnenskamers al gezegd:
uiteindelijk komt die onafhankelijkheid van Indonesië toch, maar we moeren
helpen. Op den duur zouden Nederland en Indonesië twee onafhankelijke lauden
zijn geworden. Het beste wat wij voor Nederland konden bereiken was dat een
soort Gemenebest tot stand kwam, waarbij dus de band niet verbroken zou
worden, maar had ik dat tijdens de oorlog openlijk gezegd, dan zou ik onder
de tafel gewerkt zijn. Ik voelde mij verplicht, de Indonesiërs klaar te maken voor
de onafhankelijkheid, maar het moest geen plotselinge overgang zijn' 1 -

anders gezegd: als al Indië volledig ontvoogd zou worden, dan moest toch
de voogd bepalen, in welk tempo en in welke vormen zich dat proces zou
voltrekken, het voogdijkind moest zich schikken. Dat dit een innerlijk
tegenstrijdige, in wezen paternalistische opvatting was die in de naoorlogse
omstandigheden gedoemd was te mislukken, en dat van Mook het daarbij
verkerven zou zowel bij het voogdijkind Indonesië als bij de voogd Neder-
land (een land dat hij slecht kende en voor welks gecompliceerde politieke
structuur hij elke feeling miste), stippen wij hier slechts aan - relevant is het
evenwel, te onderstrepen dat van Mook, op oplossingen toewerkend die
wezenlijk verder gingen dan zijn ambtgenoten wensten, voortdurend met
hen in conflict moest komen, ook al verzweeg hij dat hij de onafhankelijkheid
van Indië op vrij korte termijn als onvermijdelijk zag. Voor het inzicht van
die ambtgenoten kon hij geen waardering opbrengen: in Indische zaken
beschouwde hij hen allen als even ondeskundig en even fantasieloos. Hij hield
van Indië en hij vreesde dat uit hun kortzichtige politiek alleen maar rampen
zouden voortvloeien. Hij was Indië - zij niet: zij waren Nederland, en jegens
Nederlanders die niet in Indië geboren waren, was van Mook niet vrij van
wantrouwen; dat kon zich ook tot van Starkenborgh uitstrekken.ê

1 Van Mook, 8 nov. 1961. 2 'Ik: heb', zo vertelde van Starkenborgh ons in '61,
kort voor ons gesprek met van Mook, 'één vreemd incident met van Mook
beleefd. Het was kort na de Meidagen van '40. Van Mook had een gesprek met
mij gevoerd; dat was ten einde en ik stond op om hem uit te laten. Toen barstte
hij opeens in een soort snikken uit en riep: 'U zult Indië toch wel verdedigen!',


