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Gelijk vermeld, vloog van Maak samen met van der Plas en generaal van
Oyen op het laatste moment (7 maart '42) van Java naar Australië. Hij trof
daar de anderen aan die zich in opdracht van van Starkenborgh buiten Indië
begeven hadden. Een aantal hunner: Blom, Crena de longh, Djajadiningrat,
Eggens, van Hoogstraten, Lovink, van der Plas, Soejono en Warners, nam
hij mee naar Londen, waar het gezelschap in april arriveerde (Lovink met de
voor Gerbrandy bestemde waarschuwing tegen van Maak van van Starken-
borgh). Hoe moesten nu de Indische belangen behartigd worden? Van Maak
en zijn metgezellen wilden een apart Indisch bestuurscollege vormen in
Australië, maar dat denkbeeld (dat, ware het verwezenlijkt, van Maak de
gelegenheid zou hebben gegeven, met een ruime mate van zelfstandigheid
te opereren) werd door het kabinet van de hand gewezen (op dit gebeuren
en het eruit blijkend wantrouwen komen wij in hoofdstuk 13 terug).
Van Maak werd minister van koloniën (21 mei' 42) met naast zich een Raad
van Bijstand voor Nederlands-Indische zaken, waarvan Soejono vice-voor-
zitter werd (de bedoeling was dat deze in de regel het voorzitterschap zou
uitoefenen); leden van de raad werden Blom, Crena de Iongh, Djajadiningrat,
Eggens en van Hoogstraten; dat Lovink en Warners aanstellingen kregen
bij Gerbrandy's departement voor algemene oorlogvoering van het konink-
rijk, vermeldden wij al.
Het vice-voorzitterschap van Soejono was door van Maak bedoeld om

te onderstrepen dat Indonesiërs in het Nederlands-Indische bestuursapparaat
tot hoge posten konden opklimmen. Waarom dan niet verder gegaan? Het
was op zijn voorstel dat Soejono op 9 juni als minister zonder portefeuille
in het kabinet opgenomen werd.

*

Als telg uit een oud adellijk geslacht van Javaanse regenten was Ario Adipati
Soejono ' in 1886 op Oost-Java geboren - hij was, toen hij tot minister

of iets dergelijks. Ik begreep er niets van. Ik hoorde er een element van kritiek in.
Ik zei: 'Directeur, ik ben hier al zolang in dit land en ben er zo van gaan houden
dat er geen enkele reden is voor de twijfel die u uitdrukt. Ik wens dat u zich verder
beheerst' , (van Starkenborgh, 23 okt. 1961) - een tekenend incident, zowel om
van Mooks emotionele uitbarsting als om van Starkenborghs prompte en effectieve
reactie.

1 Indonesiërs hebben veelal geen vaste voornaam. In de herfst van '42 werd aan
Soejono de hoogste eretitel verleend: Pangeren ('prins').


