DOORVECHTEN!

een streep haalde door de opzet van van Mook. Bij de discussies namelijk over
de radiotoespraak waarin de koningin het naoorlogse beleid ten aanzien van
Indié zou uiteenzetten, bracht Soejono in de ministerraad naar voren dat
alle elementen welke die tocspraak zou bevatten, van nul en gener waarde
zouden zijn als er één element in ontbrak: de principiéle erkenning van
Indonesié&’s recht op onafhankelijkheid.

Niemand viel hem bij, ook van Mook niet; Soejono werd doodsbleek.

Enkele maanden later, begin januari ’43, stierf hij.

In Londen werd gezegd dat zijn onverwacht overlijden samengehangen
had met het feit dat hij de Londense weersomstandigheden niet had kunnen
verdragen. Dat kan zo zijn, maar wij vermoeden tevens dat Soejono, die
zich toch al pijnlijk gescheiden voelde van de Indonesische samenleving, het
besef niet kon verdragen dat hij op het door hem terecht als wezenlijk
beschouwde punt niets ten bate van die samenleving had kunnen bereiken
en dus jegens haar zijn ‘grote verantwoordelijkheid’ niet had kunnen waar-
maken en onvermijdelijk in een steeds schever positie zou komen te ver-
keren.

Hij werd niet vervangen. De enige die op zichzelf daarvoor in aanmerking
kwam, was Loekman Djajadiningrat, maar deze (een figuur van geringer
formaat dan Soejono) werd voor het ministersambt niet geschikt geacht; hij
bleef in Australié¢ werkzaam en overleed daar in juli 44.

Er resten ons nu de twee nieuwe ministers die, zoals wij schreven, veel aan-
raking met het bedrijfsleven hadden gehad: jhr. ir. Otto Cornelis Adriaan
van Lidth de Jeude die in september "42 de portefeuille van oorlog van van
Boeyen — en ir. J. van den Broek die in december de portefeunille van
financién van Albarda overnam.

Wij hebben van Lidth in de voorafgaande hoofdstukken reeds enkele
malen genoemd: als voorzitter van het Londense Rode Kruis (The London
Committee of the Netherlands Red Cross Society) en als Regeringscommissaris
voor de vluchtelingen. Op zijn werk voor de vluchtelingen komen wij in
het volgende hoofdstuk terug.

Van Lidth was, toen hij tot minister benoemd werd, een-en-zestig jaar
(van den Broek zestig). Hij was geboren in Tiel, was in 1903 in Delft civiel-
ingenieur geworden, had vervolgens vijftien jaar bij de rijkswaterstaat
gewerkt en was daarna in het particuliere bedrijfsleven gegaan als een van
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