
VAN LIDTH

de directeuren van de Nederlandse Maatschappij voor Havenwerken die in
allerlei landen, maar vooral in Indië en China, grote werken liet uitvoeren.
Hij was een overtuigd liberaal: gemeenteraadslid voor de Vrijheidsbond in
Baarn sinds '2s, lid van de provinciale staten van Utrecht sinds' 31. Behalve
directeur van de genoemde maatschappij was hij tevens commissaris van
twee bankinstellingen, van vier scheepvaartmaatschappijen en van een
scheepswerf, voorts o.m. president van het Koninklijk Instituut van
Ingenieurs, voorzitter van de Wieringermeerraad, ondervoorzitter van de
Zuiderzeeraad, voorzitter van de Koninklijke Vereniging het Koloniaal
Instituut, enzovoort, enzovoort. Niet te vergeten: in het derde kabinet-
Colijn (juli' 3s-juni '37) was hij minister van waterstaat. Waterstaat was geen
bij uitstek gevoelig departement maar om er een goed minister te zijn, diende
men toch met kennis van zaken en besluitvaardigheid op te treden. Kennis
van zaken hád van Lidth (hijgold als een uitnemend ingenieur) en aan besluit-
vaardigheid ontbrak het hem niet. Colijn vroeg hem in juli '39, toe te treden
tot zijn vijfde en laatste kabinet, vervolgens vroeg de Geer hem in augustus,
van zijn kabinet lid te worden - beide uitnodigingen werden door van Lidth
geweigerd, niet zonder zijn besef te versterken dat hij een man van importan-
tie was.
Hij werd in mei' 40 in Indië door de Duitse invasie van Nederland verrast

en reisde toen, zo spoedig hem dat mogelijk was, naar Londen waar hij op
26 mei arriveerde. Hij trof er een gedemoraliseerd kabinet aan waarin zich
vooral in de weken na Frankrijks ineenstorting een sterke defaitistische
stroming aftekende. Bij hem was van dat defaitisme geen spoor te bekennen;
hij rekende zich tot 'de 100%'ers': diegenen die van mening waren dat
Nederland over de gehele linie met Engeland moest samenwerken. In dat
opzicht stond hij volledig naast de koningin en prinses Juliana die beiden al
persoonlijk contact met hem hadden nog voordat de prinses begin juni' 40
naar Canada vertrok. Op haar verzoek richtte hij het London Committee op
en hij was het vervolgens die de regering voorstelde, hem tot regerings-
commissaris voor de vluchtelingen te benoemen: dat leek hem nuttig werk
en van het kabinet-de Geer hield hij zich graag verre. Hij was een goed
organisator en hij had, hoewel hij niet veel fantasie bezat, begrip voor de
noden van individuele mensen. Dat gaf hem bij de in Engeland gestrande
vluchtelingen van wie hij tallozen ontving, een goede reputatie en die
reputatie groeide nog toen bekend werd dat de Blitz hem evenmin als
Gerbrandy uit het hart van Londen verdreven had. Hij had daar na enige
tijd zijn intrek genomen in het luxueuze Savoy Hotel en hoewel dat hotel
door een bom getroffen werd die enkele mensenlevens eiste, bleef hij er
wonen. Toen dan ook in de lente van '4I het bestuur van een pas opgericht
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