
DOORVECHTEN!

meer dan een veronderstelling is dat niet. Is zij juist, dan is duidelijk dat
Gerbrandy (die die portefeuille bij van Boeyen liet berusten) neen gezegd
heeft. Gerbrandy had namelijk op van Lidth veel tegen: de 'rode advocaat
uit Sneek' (zo was Gerbrandy in vroeger jaren wel genoemd) zag van Lidth
als vertegenwoordiger par excellence van de ondernemers die hij wan-
trouwde.' Wij nemen bovendien aan dat het in de zomer van '41 tot
Gerbrandy doorgedrongen was dat van Lidth aspiraties koesterde in de
richting van het premierschap - een reden te meer om hem buiten het kabinet
te houden. Een jaar later evenwel, toen Gerbrandy's positie belangrijk
versterkt was, meende hij op van Lidth een beroep te kunnen doen om van
Boeyen (minister van binnenlandse zaken, van algemene zaken èn van
oorlog) van de portefeuille van oorlog te ontlasten. Moeilijk probleem voor
van Lidth! 'Ik heb steeds', schreefhij in zijn dagboek, 'de politiek van dit
kabinet en tevens de houding van de minister-president als 'gepruts' veroor-
deeld' 2 - en nu toch toetreden tot het gezelschap? Hij deed het, maar stelde
één voorwaarde: zijn vriend 'Bill' (ir. J. van den Broek) moest minister
van financiën worden; de voorwaarde was voor Gerbrandy die al maanden-
lang naar iemand zocht die van Albarda de portefeuille van financiën kon
overnemen, acceptabel.
Zo moest van Lidth tevreden zijn met de functie van minister van oorlog.

'Naar ieders oordeel', aldus later zijn ambtgenoot van Angeren, 'was hij een
zeer beschaafd en beminnelijk man. Over zijn werkkracht en capaciteiten
liepen echter de opvattingen uiteen; de mening van de meerderheid mijner
ambtgenoten was, naar het mij toescheen, in dit opzicht in het algemeen
niet geestdriftig.' 3 Laat ons het duidelijker zeggen: die meerderheid vond
hem nogal lui. Wàs hij dat ook? Erkend moet worden dat in van Lidth
elementen staken die tot die indruk aanleiding gaven. Hij hield er van,
zichzelf te verwennen, en had niet de neiging, zich in dat opzicht enige
beperking op te leggen. Enkele maanden voor hij minister werd, duidde hij
zich eens aan als 'een oud heertje, dat' s morgens op zijn gemak gesteld is.' 4
Nu, als minister kreeg hij daar niet de gelegenheid toe. Des te groter was
zijn behoefte om, zo het enigszins mogelijk was, te genieten van een copieuze

1 In november '43 bood van den Broek, minister van financiën, aan zijn Belgische
collega een lunch aan waarbij Gerbrandy en een Engelse en een Amerikaanse hoge
militair aanwezig waren. 'Een levendige discussie over [het] kapitalisme', schreef
van Lidth in zijn dagboek, 'dat Gerbrandy verfoeit op enigszins primitieve gronden.
Amusant, maar niet serieus.' (van Lidth: 'Dagboek', 17 nov. 1943) 2 A.v.,
6 juli 1942. 3 Van Angeren: 'Nederlandse regering in Londen', p. 30. • Van
Lidth: 'Dagboek', 12 febr. 1942.
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