
VAN LIDTH

lunch, voorafgegaan door een apéritief, besloten met een goed glas cognac -
dan kon hij nadien het beeld bieden dat wij reeds eerder vastlegden in de
woorden van de Engelandvaarder Leendert Pot die, om half drie besteld, tot
drie uur wachten moest totdat de minister van oorlog verscheen:

'hij had een beste lunch gehad; het rook er erg lekker. Een kleine man met een
dik hoofd achter een groot bureau. Hij haalde een grote sigaar te voorschijn;
vuurtje aan, en toen zei hij: 'Zo, u komt uit Nederland; naar hebben de mensen
het daar, tja.' Zo hebben we een beetje 'tja, ~a' zitten doen en toen ben ik weer
vertrokken' -

en Pot was er de man niet naar om een indruk als deze voor zich te houden.
Anderen deden overeenkomstige ervaringen op. Het schiep alles een sfeer
om van Lidth die deze zich niet bewust was, en dat ook daarom niet omdat
hij terecht menen mocht, als minister aanzienlijk meer te presteren dan
Dijxhoom en van Boeyen vóór hem. Scherp stond hem voor ogen wat hij
met de Irene-brigade wenste te bereiken: zij moest deelnemen aan de veld-
tocht in Europa. Voor de overgangstijd in Nederland achtte hij een militair
gezagsapparaat onontbeerlijk: zo alleen kon men voorkomen dat het er tot
revolutionaire woelingen kwam of dat de illegale groeperingen elkaar in de
haren vlogen. Ook de naoorlogse heropbouw der Nederlandse strijdkrachten
diende, met name met het oog op de bevrijding van Nederlands-Indiê,
effectief voorbereid te worden. Hij had oog voor de grote lijn, hij stelde
goed, maar moest natuurlijk het nader uitwerken van zijn denkbeelden aan
de ten departemente werkzame beroepsofficieren overlaten: jaloerse, steeds
op rangsverhoging aandringende lieden die hij met zachte dwang ('Pa Lidth'
heette hij bij hen) in het goede spoor trachtte te houden. Slechts twee van
die officieren troffen hem als werkelijk kapabel: majoor Somer, spoedig
hoofd van het onder Oorlog ressorterende Bureau Inlichtingen, en kapitem
Kruls, een van de twee vroegere adjudanten van Dijxhoom, die in '43 in
Londen kon beginnen met de opbouw van de organisatie van het Militair
Gezag. Somer en Kruls nu hadden op van Lidth één ding voor: zij waren
beiden vechters en beschikten over een brutale aggressiviteit die de beschaafde
en beminnelijke van Lidth vreemd was. Daar vloeide uit voort dat zowel
het Bureau Inlichtingen als het Militair Gezag in ruime mate een eigen leven
gingen leiden. Van Lidth verloor er zijn greep op. Dat werd hem kwalijk
genomen - kwalijk genomen in de ministerraad en kwalijk genomen in de
Londense gemeenschap. Vooral in de tweede helft van '44 werd hij het
mikpunt van een venijnige kritiek welke hij niet alleen onrechtvaardig
achtte maar waar hij (hij was zich van zijn zelfingenomenheid en de daarmee
samenhangende kwetsbaarheid niet bewust) ook niet tegen bestand was. Hij
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