
PRINSES JULIANA

in Indië werd maar heel weinig vernomen), was háár niet minder een gruwel
dan haar moeder. Zij werd als lid van de koninklijke familie ook persoonlijk
door de bezetter getroffen: zij wist dat verschillende leden van de koninklijke
hofhouding alsook de particuliere secretarissen van prins Bernhard en van
haarzelf in juli' 40 in gijzeling genomen waren, zij vernam bovendien in de
zomer van' 42 dat de echtgenoot van mevrouw Röell (de vriendin die zich
met haar dochtertje Renée bij haar bevond), jhr. ir. W. G. Röell, als lid
van een illegale groep gefusilleerd was: een gebeuren dat haar in de meest
onmiddellijke zin eonfronteerde met de onherstelbare verliezen die in de
oorlog geleden werden. Trouwens, het feit van het veilige bestaan dat zij
in het verre Canada met haar dochtertjes leidde, was op zichzelf ook niet
gemakkelijk te verdragen. Wat zij zelf actief kon doen ten dienste van de
Nederlandse zaak, deed zij.
De prinses en haar gezelschap (haar twee dochtertjes, mevrouw Röell

met haar dochtertje, zuster Feith en drie rijksrechercheurs) namen eerst hun
intrek in Government House in Ottawa, het verblijf van de hoogste Britse
vertegenwoordiger in Canada, de Governor General; dat was de graaf van
Athlone, wiens echtgenote, prinses Alice, een dochter was van een jongere
zuster van koningin-moeder Emma en dus een volle nicht van koningin
Wilhelmina. 'Juliana', zo schrijft Princess Alice in haar memoires over die
eerste periode, 'was really magnificent. She never once complained or expressed
unhappiness.'! Prinses Juliana en haar gezelschap bleven tot eind juli' 40 in
Government House wonen. Zij verhuisden vervolgens naar een rustige ge-
meente, even buiten Ottawa, Rockcliffe Park, waar zij hun intrek namen
in een villa die kort voor de geboorte van prinses Margriet (I9 januari' 43) 2

1 Princess Alice, Countess of Athlone: For my grandchildren. Some reminiscences (I966),
p. 250. 2 Prinses Juliana had op een zoon gehoopt, maar toen prins Bernhard die
zich in jannari '43 in Ottawa bevond, haar als eerste zei dat er weer een dochter ter
wereld gekomen was, was haar onmiddellijke reactie: 'Gelukkig ook maar. Nu is
er minder kans, dat onder de mensen thuis slachtoffers vallen.' (H. J. van den
Broek: Hier Radio Oranje, Vijf jaar radio in oorlogstijd (I948), p. I36) Dat was,
dunkt ons, juist gezien: het bericht dat een prins van Oranje geboren was, had in
bezet gebied tot bij uitstek uitbundige demonstraties kunnen leiden.
Na de geboorte van prinses Margriet stelden de ministers vanjustitie, van oorlog

en van marine (van Angeren, van Lidth en Furstner) aan de koningin voor dat
aan Nederlanders die door Nederlandse rechtbanken tot straffen veroordeeld
waren, een derde van de straf kwijtgescholden zou worden. De koningin wees dat
denkbeeld af. 'Buiten Nederland verblijvend en onder de droeve omstandigheden
waaronder de bezette delen des rijks verkeren, acht ik', aldus haar notitie aan de
directeur van haar kabinet, 'iedere ophef of buitengewone daad van regeringswege
en van mijnentwege ongewenst en niet op zijn plaats, daarom verzoek ik de


