
PRINSES JULIANA

een juk melk rond te brengen bij al die arme kinderen die al die jaren geen
melk hebben gehad."!

Van Ottawa uit bracht prinses Juliana, telkens met een KLM-toestel
reizend, in november' 43 een bezoek aan Suriname en eind februari-begin
maart '44 een aan de Nederlandse Antillen; in beide gebieden werd zij
met enthousiasme ontvangen. Het was tijdens de reis naar de Antillen dat
zij, gelijk eerder vermeld, ook het bezoek bracht aan de hoofdstad van
Venezuela waar president Roosevelt met klem op aangedrongen had. De
president gaf zich overigens veel moeite opdat de prinses zich in heel Noord-
Amerika thuis zou voelen; enkele malen bracht zij een bezoek aan de Ver-
enigde Staten en werd zij, hetzij in Washington, hetzij op Roosevelts
buitenverblijf te Hyde Park, benoorden New York, ontvangen. 'Men kan
zich', vertelde koningin Juliana ons in '58,

'geen dierbaarder oom voorstellen dan Roosevelt. Hij was altijd ontzaglijk
hartelijk voor me en als ik bij hem was, dan volgde het ene verhaal op het andere.
Achteraf vroeg ik me dan wel eens af of hij niet steeds die verhalen vertelde om
van lastige vragen af te zijn. Geheime dingen zei hij nooit. Toen ik in de winter
van '44-'45 bij hem kwam (ik had een boodschap voor hem bij me waarin mijn
moeder zijn persoonlijke aandacht vroeg voor de noodtoestand in het bezette
deel van Nederland), schrok ik er van hoe hij er uitzag. Hij zei: 'Child, I am
going to reil you something.' Dat was dat hij 'to meet uncle Joe" de volgende dag
naar ]alta zou gaan" -

dit was het meest geheime dat de prinses ooit van Roosevelt te horen kreeg.
In hoeverre werd de prinses door haar moeder, de koningin, van de

staatszaken op de hoogte gehouden?
Er werden over en weer veel brieven gewisseld, soms ook telegrammen,

maar daarvan hebben wij nauwelijks iets in het archief van het kabinet der
koningin aangetroffen. Uit andere, daar wèl aanwezige stukken is ons ge-
bleken dat de koningin de prinses nogal eens inlichtingen zond als belangrijke
besluiten genomen waren, maar dat deed zij uitsluitend opdat de prinses die
besluiten niet via de pers of de radio zou vernemen - die inlichtingen
betroffen dus niet geheime aangelegenheden. Eerder vermeldden wij al dat
de koningin in april '41 aan de prinses deed weten dat zij zich voorstelde
dat deze 'bij thuiskomst' 'voorzitter commissie van herstel op economisch
en militair gebied' zou worden; zij zou dan samen met prins Bernhard, die
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