PRINS BERNHARD

geweest met de hoogste vitoefening van het militair gezag, maar voor dat
militair gezag was in de loop van ’43-"44 in Londen een andere constructie
geschapen met een aan de regering ondergeschikte chef-staf aan het hoofd:
kolonel Kruls, en als ‘bevelhebber der Nederlandse strijdkrachten’ (de titel
die de prins begin september 44 kreeg!) had hij met de uitoefening van het
militair gezag niet te maken.

Prins Bernhard werd aanvankelijk in Londen door MI-5 gewantrouwd:
hij was nu eenmaal van atkomst een Duitser en in de periode waarin men
in Engeland, door berichten van het Continent misleid, bevreesd was voor
de operaties van een sinistere ‘Vijfde Colonne’, waren er in het Britse veilig-
heidsapparaat velen die meenden dat men met hem geen enkel risico mocht
nemen. Dat de prins op 25 juni ‘40, drie dagen na Frankrijks capitulatie,
sprekend voor de Overseas Service van de BBC Hitler ‘a German tyrant’
genoemd had en van zijn vertrouwen in een Britse overwinning had getuigd
(‘We have’, had hij gezegd, ‘no fear as to the outcome of this momentous
struggle’) 2, wierp niet voldoende gewicht in de schaal: sommigen zagen
het als denkbaar dat de prins de bedoelde uitlatingen bij wijze van camou-
flage gedaan had. Het is mogelijk dat Ian Fleming, later de schepper van de

1 De functie was beperkter dan de titel aangaf: directe bemocienis had de prins
slechts met de Binnenlandse Strijdkrachten, zulks zowel in het bevrijde Zuiden als
in bezet gebied benoorden de grote riviercn en voorts gaf hij zich in het bevrijde
Zuiden moeite voor het oprichten van reguliere onderdelen van de Koninklijke
Landmacht. 2 Natuurlijk besefte de prins dat hij met die uitlatingen de positie van
zijn in Duitsland verblijvende moeder, prinses Armgard, en broer, prins Aschwin, in
gevaar bracht — hij meende (en wist uit zijn contacten met hen véér mei *40) dat
zij zijn inzicht deelden dat hij de loyaliteit jegens Nederland onder alle omstandig-
heden moest laten prevaleren. Inderdaad kwam prins Aschwin prompt in moeilijk-
heden te verkeren: hij werd eerst gedegradeerd en vervolgens uit de militaire dienst
verwijderd, waarna hij te Berlijn kunstgeschiedenis ging studeren. Aschwin was
een overtuigd nationaal-socialist geweest maar van eind 38 af was hij het Nazi-
systeem gaan doorzien. Enkele dagen v66r de 12de november '39 waarop Hitler
zijn grote offensief in West-Europa had willen inzetten, had hij, toen als luitenant
gelegerd in Westfalen, prins Bernhard door middel van een briefkaart doen weten
dat hij op die zondag een oom en tante hoopte te bezoeken die (maar dat schreef
hij er niet bij) in Limburg woonachtig waren. Prins Bernhard, die dat adres kende,
had die waarschuwing onmiddellijk doorgegeven aan koningin Wilhelmina en aan
koning Leopold III van Belgié. Prins Aschwin had in ’43 en '44 in Berlijn enkele
contacten met verzetskringen, maar deze gingen niet zo ver dat hij na de aanslag
op Hitler van 20 juli 44 gearresteerd werd. Vermelding verdient nog dat hij via de
Argentijnse ambassadeur te Berlijn zijn broer af en toe bijzonderheden over de
binnenlandse situatie in Duitsland kon doen toekomen waarvan door de Soldaten-
sender Calais (een Engelse ‘zwarte’ zender) gebruik werd gemaakt.

Wat prinses Armgard betreft, dicne het volgende. Toen prins Bernhard zich in
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