
DOORVECHTEN!

James Bond-figuur, die in die tijd als marine-officier verbonden was aan
de Naval Intelligence, de prins een tijdlang in opdracht van MI-5 in het
oog gehouden heeft1 - vast staat dat de prins geruime tijd lang niet aan de
slag kon komen. Het kan zijn dat dat samengehangen heeft met het feit
dat hij op aanraden van en via koning George VI een functie trachtte te
krijgen bij de Britse Intelligence; de prins meende dat zijn talenkennis en
zijn kennis van Duitsland de Britten van nut konden zijn, maar gegeven
het jegens hem bestaande wantrouwen, moet de poging van de prins, bij
de Intelligence tewerkgesteld te worden, nieuw wantrouwen gewekt hebben.
Zijn aanbod, eerst aan het War Office, vervolgens aan het Air Ministry, werd
geweigerd. Meer succes had hij pas in de herfst van '40. De angst voor de
'Vijfde Colonne' was toen geluwd en aan de betrouwbaarheid van de prins
werd niet langer getwijfeld. Opnieuw via George VI liet hij toen bij de
Britse Chiefs of Staff informeren of hij voor hen acceptabel was als hoofd-
verbindingsofficier tussen de Nederlandse en de Britse strijdkrachten; het
antwoord was positief en daarmee gewapend bereikte de prins dat minister
Dijxhoorn hem in die functie benoemde (13 november '40). De minister
vond overigens dat er geen behoefte bestond aan een hoofdverbindings-
officier : wat de marine betrof, regelde admiraal Furstner alles met de
Admiralty en voor het Nederlands Legioen trad de militaire missie onder
generaal van Oorschot op. Desniettemin was de nieuwe functie voor de
prins van nut: zij gaf hem een zekere status en hij kon, als hem klachten
bereikten, zaken in onderzoek nemen." Met dat al hield hij tijd over.
September' 40 had hij besloten, zijn vliegbrevet te halen; hij volgde in
Engeland een opleiding als piloot van jachtvliegtuigen en bommenwerpers
en verwierf in ruim een half jaar zijn 'wings': het teken dat hij als piloot
mocht fungeren,

,40 over haar positie zorgen maakte, deed hij een beroep op het Vaticaan, een zekere
bescherming tot haar uit te strekken. Of het feit dat de prinses geen bijzondere
moeilijkheden ondervond, aan interventie van het Vaticaan te danken geweest is,
is niet bekend. De prinses kon met prins Bernhard brieven wisselen: zij schreef
zogenaamd aan een Nederlandse met wie zij op school was geweest, M. W.]. Vinke-
van der Liet, die werkzaam was in Lissabon. Mevrouw Vinke zond haar brieven
dan aan prins Bernhard toe en de prins schreef zijn moeder via hetzelfde kanaal.
Door de prins gewaarschuwd, gaf zij zich in '42 moeite, voor jhr. ir. W. G. Röell
gratie te verkrijgen - zonder succes.

1 Dit heeft althans een van Flemings naaste medewerkers in '77 meegedeeld aan
twee journalisten van Het Vrije Volk, G. J. Laan en R. Robijns. 2 Gelijk eerder
vermeld, werd hij in juli' 41 als opvolger van van Oorschot hoofd van de Neder-
landse militaire missie bij het War Office.


