PRINS BERNHARD

Hij was zeer begerig om aan operaties boven Europa deel te nemen.
Hoewel de koningin hem dat strikt verboden had, deed hij dat in 44 toch:
driemaal als bemanningslid van een Amerikaanse bommenwerper (bij
operaties boven Frankrijk en Italié) en enkele malen als piloot van een
Amerikaanse één-persoons-jager; bij al die vluchten was met het cog op
het gevaar dat hij als krijgsgevangene in Duitse handen zou vallen, zijn
identiteit gecamoufleerd: hij was zogenaamd een officier van de Britse
luchtmacht, Wing Commander Gibbs. ‘“Terugblikkend beschouwt de prins
deze acties nu’, aldus zijn biograaf Alden Hatch in ’62, ‘als nogal dwaas’?;
zij waren in elk geval in overeenstemming met hetgeen prinses Juliana in
juni ’40 gezegd had in de radiotoespraak waarmee zij zichzelf aan het
Canadese volk voorgesteld had: ‘Mijn enige vrees is dat mijn man zich
teveel aan gevaren blootstelt, want hij is van nature rockeloos, zonder oog
voor eigen veiligheid.”2

Door koningin Wilhelmina werd die roekeloosheid van de prins niet
gewaardeerd (de koningin wilde precies weten wat hij deed en hij had de
neiging, zich aan die controle te onttrekken3) — zoveel te meer werd zij
gewaardeerd door de Engelandvaarders en de Nederlandse militairen met
wie de prins in contact kwam, en die contacten waren veelvuldig. De prins
had er behoefte aan: als hij dan al niet zelf zijn leven op het spel mocht zetten,
dan kon hij toch van zijn persoonlijke belangstclling doen blijken aan al
diegenen die dat wel deden. Dat werd op hoge prijs gesteld. ‘Het doet de
bemanning’, aldus de commandant van een der Nederlandse onderzeeboten,
‘ook zoveel goed als er eens iemand komt met veel goud’ (d.w.z. met veel
versierselen die de hoge rang aangeven). ‘Het is nooit gelukt, De enige die
altijd is gekomen, is prins Bernhard.’*

Verscheidene keren maakte de prins reizen buiten Engeland. In 42 was
hij driemaal in Ottawa en aan het derde bezoek dat eind september begon,
knoopte hij een reis vast naar New York, Washington, de Antillen en
Suriname, waarna hij, alvorens uit Washington terug te vliegen, nog een
aantal andere plaatsen in de Verenigde Staten bezocht. In 43 was de prins
in januari in verband met de geboorte van prinses Margriet opnicuw in

* A. Hatch: Prins Bernhard. Zijn plaats en functie in de moderne monarchie (1962),
p. 117. 2 Aangehaald in R. Marsman: Mijn naam is Juliana, p. 81. 3 Van de
herfst van 40 af had de telefoniste van Stratton House opdracht van van ’t Sant om
in een cahier dat wekelijks naar van 't Sant toeging, aantckeningen te maken
over alle telefoongesprekken die de prins voerde; die surveillance heeft vermoe-
delijk ruim een jaar geduurd. De betrokken telefoniste zei ons in ’§7 nimmer iets
van belang gemerkt te hebben. ¢ Getuige G. Quint, Eng., dl. VIII c, p. 1144.
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