DOORVECHTEN!

Ottawa; hij vloog vandaar naar Cairo en uit Cairo naar de hoofdkwartieren
van generaal Montgomery (in Libye bij de Tunesische grens) en van generaal
Eisenhower (in Algiers); medio maart was hij in Engeland terug. Toen hij
eind ’43 zijn vijfde bezoek aan Ottawa bracht, verongelukte hij bijna op de
terugtocht naar Engeland: een van de vier motoren van de bommenwerper
waarin hij als piloot fungeerde, viel plotseling uit en vervolgens begon de
staart te trillen en te zwaaien. “Wonder boven wonder’, aldus het verslag
van dit gebeuren in de woorden van mr. Charles van Houten (die het van
de prins vernomen had),

‘hield die oscillerende staart het nog vier uur uit, waarna zij boven land kwamen
en een noodlanding in Noord-lerland maakten ... Tijdens die bedenkelijke
uren hadden de inzittenden zich op het ergste voorbereid, onder het maken van
allerlei grapjes en quasi-leuke opmerkingen om onverschillig te lijken en de
moed er in te houden. Maar toen het over was, vertelde de prins, merkte hij
pas goed hoczeer hij eigenlijk in zijn rikketik had gezeten en de ware reactie
kwam pas helemaal een paar dagen er na.’*

Tegen van Lidth, minister van oorlog, zei de prins ‘dat hij voorlopig
genoeg had van het vliegen’ - ‘en dat zegt wat’, voegde van Lidth er in
zijn dagboek aan toe.?

Op prinses Juliana komen wij in dit deel niet meer terug, op prins Bernhard
wel. Wat wij over hem nog hebben mce te delen in het kader van de ge-
heime verbindingen met bezct gebied en van de ‘terugkeer’-plannen van
koningin en kabinet, zal zijn plaats vinden in de desbetreffende hoofdstukken.
Er zij evenwel aan herinnerd dat de prins van medio maart '44 af deelnam
aan de vergaderingen van de (ministeriéle) Commissie-Oorlogvoering en
van september 42 af vrij veelvuldig aan die van de (ministeriéle) Commissie-
Terugkeer. Beide waren dit uiterst belangrijke commissies die zich met
staatszaken van primair belang bezighielden. Het zou dan ook passend zijn
geweest indien aan de aanwezigheid van de prins een door of namens het
gehele kabinet gecontrasigneerd koninklijk besluit ten grondslag gelegen
had. Dat was niet het geval. Zijn aanwezigheid was overigens voor de niet
aan de discussies deelnemende ministers geen geheim, maar Gerbrandy had

1 Ch. H. J. F. van Houten: ‘Dagbock’, 25 jan. 1944. ? Van Lidth: ‘Dagboek’,
14 jan. 1944.
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