DE ENGELSEN EN HET 'RELIEF

Geallicerden ten zeerste meeleefden, alsmede de bevolking van het zwaar-
getroffen Noord-Frankrijk niet in de diepste nood kwamen te verkeren,
althans: dat aan diegenen die er de meeste behoefte aan hadden, aan hulp
geboden werd wat mogelijk was.

Toen Belgié in ’40 opnieuw door de Duitsers bezet werd, en nu ook geheel
Frankrijk, zette oud-president Hoover in de Verenigde Staten onmiddellijk
cen actie op touw om wecer relief te gaan bieden. Al in Amerika stiet dic
actic op weerstanden (Hoover was nog steeds een vooraanstaand lid van de
in oppositie zijnde republikeinse partij en aan zijn actie werd veel steun
verleend door isolationisten die het gechele beleid van president Roosevelt
fel bestreden), maar die wecrstanden waren in Engeland nog veel groter.
De Engelsen zagen een strikte blokkade van het door Duitsland beheerste
deel van Europa als een van de meest effectieve middelen om Duitsland op
de knieén te dwingen en elke vorm van relief zou betekenen dat men
indirect Duitsland hulp bood; ook als het Internationale Rode Kruis ver-
klaarde, de reliefgoederen onder zijn controle te laten distribueren, dan
bestond toch nog de kans dat die controle niet volledig effectief zou zijn.
Churchill en de leden van zijn War Cabinet zagen die strikte blokkade
bovendien als een voortdurende aanwijzing aan de Duitsers dat met Engeland
niet te marchanderen viel, en wat de volkeren in de bezette landen aanging,
namen zij aan dat materiéle nood hen eerst recht zou doen verlangen naar
hun bevrijding en daardoor een stimulans zou vormen tot verzet en illegaal
werk. Het was een strak beleid dat zich niet met het maken van uitzonderin-
gen verdroeg: maakte men die voor de een, dan bestond het gevaar dat
men ze ook zou moeten maken voor de ander. Zich daartegen kerend kon
de Engelse regering er bovendien op wijzen dat zij aan de bevolking van de
door Duitsland bezette Britse Kanaaleilanden ook geen relief deed tockomen.

Hoe stond de Duitse bezetter tegenover relief voor Nederland ?

Eén aanwijzing hebben wij dat Seyss-Inquart er niet voor voelde dat die
hulp omvangrijk zou zijn; zij dateert uit de zomer van ’42. Er was toen van
het Internationale Rode Kruis een aanbod ontvangen om aanzienlijke
hoeveelheden kleding, voedsel en medicamenten naar Nederland te zenden;
Seyss-Inquart wees die hulp grotendeels af. Hij beschouwde haar, wat kleding
en voedsel betrof, als ‘nicht notwendig’, medicamenten waren daarentegen
‘willkomnen’ en ‘daraus kénnte’, zo liet hij aan het Auswirtige Amt seinen,
‘unerwiinschte propagandistische Auswertung durch Feind kaum entstehen, wihrend
diese Méglichkeit bei Kleidern und Lebensmitteln gegeben wire.’! In deel 10

t Telegram, 28 juli 1942, van Bene aan het Auswirtige Amt (FO[SD, $34793).
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