DOORVECHTEN!

(Het laatste jaar) zullen wij nog beschrijven hoeveel moeite het in de honger-
winter gekost heeft, te bereiken dat niet alleen de Engelse maar ook dc
Duitse regering accoord ging met de Zweedse hulpverlening — wat wij
willen onderstrepen is dat het Reichskommissariat voordien vermoedelijk niet
zou hebben gedoogd dat er grootscheepse hulp naar Nederland toeging.
Hoe dat zij, tot het aanbod van dat relief is het van de zijde van de Neder-
landse regering niet gekomen, al doordat de Engelsen en, in hun voetspoor,
de Amerikanen zich tegen relief van noemenswaardige omvang verzetten.

Er zijn in de jaren "40-"44 op die regel, wat de bevolkingen in de bezette
landen aangaat, twee belangrijke uitzonderingen gemaakt: voor de Grieken
en voor de Belgen. Wat de Gricken betreft, heeft de Britse regering onder
druk van de Amerikaanse (die op haar beurt onder druk stond van naar de
Verenigde Staten geémigreerde Grieken) eind “41 het Zweedse Rode Kruis
verlof verleend om onder auspicién van het Internationale Rode Kruis cen
in Grickenland ontstane hongersnood te lenigen, hoofdzakelijk met graan
uit de Verenigde Staten en Canada, en wat de Belgen aangaat, heeft de
Engelse regering toegestaan dat de Belgische regering te Londen uit Portugal
ca. 46 000 ton aan voedsel en versterkende middelen naar Belgié zond waar
deze zendingen via het normale distributie-apparaat aan een kleine anderhalf
miljoen behoeftige c.q. zicke Belgen ten goede kwamen; gemiddeld heeft
elk hunner dus ca. 30 kilo aan relief~goederen ontvangen. Waarom kregen
de Belgen deze speciale faciliteit? Vier factoren zijn van belang geweest: de
eerste is dat de Belgische ministers in Londen allen voorstander waren van
het zenden van relief, de tweede dat zij in de gelegenheid waren, pressie op
de Engelsen uit te oefenen omdat de grondstoffen van de Belgische Kongo
voor de Geallieerde oorlogvoering van veel belang waren; de derde dat de
Militirbefehlshaber fiir Belgien und Nordfrankreich tegen de hulpverlening geen
bezwaren had, en de vierde dat het voor het gros van de burgerij in Belgié,
waar een veel omvangrijker zwarte markt was dan in Nederland, moeilijk
was om voldoende rantsoenen in handen te krijgen, zodat de maatschap-
pelijk zwakste groepen meer behoefte hadden aan hulp.

Wij spraken van ‘belangrijke uitzonderingen’ — er is namelijk ook enig
relief naar Nederland gegaan, al véér de hongerwinter, maar die hulp is
uiterst bescheiden geweest. Wij geven er het volgende overzicht van.

Van 41 tot in de zomer van '44 konden (dat was een denkbeeld geweest
van van Lidth, toen nog uitsluitend regeringscommissaris voor de vluchte-
lingen en voorzitter van het London Committee of the Netherlands Red Cross
Society) Nederlanders in de vrije wereld door de vertegenwoordiger van
dat London Committee te Lissabon aan familie- en andere relaties in bezet
gebied kleine pakketjes met blikjes sardines sturen; in totaal zijn 55 0oo van
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