
'IN DE MACHT VAN DE DUIVEL'

van de zomer van '40 af herhaaldelijk in het kabinet aan de orde gesteld,
Gerbrandy nam het in zijn (op dit punt door van den Tempel gewijzigd)
program van zijn eerste kabinet op ('voorbereiding en organisatie van
tijdens ... de oorlog aan onze bevolking te verlenen materiële hulp') en
Gerbrandy heeft er vervolgens in december '40 schriftelijk bij Churchill
op aangedrongen dat inzake het relief besprekingen zouden plaatsvinden
tussen de Britse en de Nederlandse regering; daarbij onderstreepte Gerbrandy
evenwel, dat 'the Netherlands government would not accept responsibility for
any relief-action unless it can be taken for certain that it is possible to devise and
apply controls of such efficacy that the enemy would derive no benefit from such
relief 1 - nu, Churchill meende dat men die zekerheid nooit zou kunnen
krijgen en dat was ook Gerbrandy's eigen opinie. Steenberghe bleef toen aan-
dringen en legde aan het eind van de zomer van '41 aan zijn ambtgenoten
een nota voor waarin hij bepleitte, er bij de Engelse regering op aan te
dringen dat, onder controle van een neutrale mogendheid, in bezet gebied
regelmatig relief gegeven zou worden aan kinderen en aan zwangere
vrouwen. De nota werd op 14 september door het kabinet besproken.
Gerbrandy, aldus de notulen, 'gevoelt voor deze gehele zaak zeer weinig;
wat men in deze doet, is slechts show; hij stelt zich op het standpunt van
Churchill: de bezette landen moeten het maar slecht hebben. Van betrouw-
bare relief komt toch niets terecht. Hij heeft echter geen bezwaar, zich bij de
conclusies der nota aan te sluiten, waartoe de raad dan ook besluit' 2 - en
dat 'geen bezwaar' van Gerbrandy moet men, dunkt ons, aldus interpreteren
dat hij de verhoudingen binnen het kabinet niet wilde bederven en aannam
dat de Engelsen toch geen medewerking zouden verlenen. In feite had hij
wel degelijk bezwaar, groot bezwaar zelfs. 'De Nederlanders', zo zei hij
eens tegen Steenberghe (vermoedelijk in die tijd, maar het kan ook lente
'43 of '44 geweest zijn toen Steenberghe uit Amerika overgekomen was),
'zijn in de macht van de duivel en als daar' (d.w.z. aan de hulpverlening)
'maar even één gevaar aan vastzit, dan moeten wij ons daarvan onthouden.' 3

Was dat ook het standpunt van de koningin?
Bepaald niet. Zij was van meet af aan voorstandster van relief-zendingen

naar Nederland. Zij was ontzet dat Griekenland wèl relief kreeg en Nederland
niet (het relief naar België was haar onbekend). In april' 42 drong zij er bij
van Lidth op aan dat een schip met levensmiddelen naar Nederland gestuurd
zou worden (van Lidth zei haar dat de Engelsen dat zeker zouden weigeren),

1 Brief, 18 dec. 1940, van Gerbrandy aan Churchill (a.v., dl. II, p. 141-42). 2 Mi-
nisterraad: Notulen, 14 sept. 1941. S Getuige Steenberghe, Enq., dl. III c, p. 351.


