DOORVECHTEN!

en in de loop van ‘43 kwam zij zelfs tot de overtuiging dat permanente
relief noodzakelijk was. Eind november ’43 sprak zij er over met de premier
van Zuid-Afrika, Smuts, die veel invloed op Churchill had; in een aan-
tekening schreef zij toen: ‘of bevrijding &f voedsel. Z6 gaat 't niet, bevrijding
is een betrekkelijk begrip als er niet veel meer over is."® De voedselsituatie
in Nederland was toen overigens niet dusdanig slecht dat het gevaar bestond
dat van het Nederlandse volk bij de bevrijding ‘niet veel meer over’ zou
zijn — dat gevaar zou zich pas in de loop van de hongerwinter gaan aftekenen.

Het is, dat is duidelijk, Gerbrandy’s principiéle opvatting geweest die er
ook toe geleid heeft dat tot in de herfst van 44 van Londen uit nauwelijks
pogingen zijn ondernomen om de Nederlanders die in Duitsland in gevan-
genissen en concentratiekampen opgesloten zaten, voedselpakketten te
zenden. De feiten terzake hebben wij in het slothoofdstuk van ons vorige
deel vermeld. Wat de Joodse gedeporteerden betrof, wezen wij er toen
op dat de regering pas in augustus '44 financiéle steun is gaan bieden aan
het te hunnen behoeve in Zwitserland georganiseerde hulpwerk en dat in
Londen ook geen actie ondernomen is toen het London Committee in augus-
tus '43 uit Genéve vernam dat het Internationale Rode Kruis tot de rege-
ringen van Engeland en de Verenigde Staten het verzoek gericht had, voed-
selpakketten uit de Geallicerde wereld aan te voeren die dan van Genéve
uit op naam en ‘adres’ naar gevangenen in concentratiekampen gestuurd
zouden worden. Alles wijst er op dat de toenmalige voorzitter van het
London Committee, baron van Harinxma thoe Slooten, de mededeling van
het Internationale Rode Kruis niet aan de regering doorgegeven heeft. Zou,
als hij dat wel gedaan had, Gerbrandy er op aangedrongen hebben, het
verzoek van het Internationale Rode Kruis in te willigen? Wij betwijfelen
het. Niemand had immers zekerheid dat de voedselpakketten inderdaad aan
de gevangenen uitgereikt zouden worden, zelfs de recu’s die in Genéve
ontvangen werden, vormden geen waterdicht bewijs: het was mogelijk dat
zij onder pressie ondertekend waren. Er stak in die hulpverlening dus een
element van risico — de Amerikaanse War Refugee Board heeft dat risico aan-
vaard en in september '44 kwamen uit Amerika de eerste grote hoeveelheden

1 Archief kab. der koningin.
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