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regelmatig gebombardeerd zouden worden, sprak voor de regering vanzelf,
zoals zij er ook geen enkel bezwaar tegen had indien eoncentraties van sche-
pen in Nederlandse havens aangevallen zouden worden. Maar industriële
doelen als grote fabrieken? De RAF was al in de herfst van '40 van plan,
de Philips-fabrieken in Eindhoven aan te vallen welke, naar in die tijd
vermoed werd (later kreeg men op dit punt zekerheid), voor een deel ten
behoeve van de Luftwaffe werkten. Moolenburgh sprak zich tegen dat
bombardement uit en kon begin januari '41 aan minister Dijxhoorn doen
weten dat hij 'het goede bericht ontvangen (had) dat men deze industrie
voorlopig van de lijst der aan te vallen doelen had afgenomen'; daarbij
hadden 'de belangen van de RAF, verbonden aan de Philips-fabrieken in
Engeland', een rol gespeeld 1- kennelijk nam men bij het Air Ministryaan
(of wist men) dat een aanval op Philips-Eindhoven deining zou wekken bij
de directie van de Philips-fabrieken in Engeland welker productie met name
voor de Engelse radar-apparatuur van grote betekenis was.
In mei '42 evenwel deed het Air Ministryaan de regering weten dat de

RAF van plan was, grote Nederlandse industriële complexen te gaan
bombarderen - kon de regering daarmee accoord gaan? De zaak werd in de
Commissie-Oorlogvoering (voorzover bekend: niet in het kabinet) bespro-
ken en 'de regering' deed vervolgens (naar wij aannemen: met goedvinden
van de koningin) aan het Air Ministry weten, dat zij zich met het bombarde-
ren van Nederlandse industrieën 'in beginsel kon verenigen, indien het
industrieën betrof, van vitaal belang voor de vijandelijke oorlogvoering.' 2

Het Philips-complex in Eindhoven werd toen weer op de lijst van doelen ge-
plaatst, een aanval werd met medewerking van Moolenburgh voorbereid,
en op 6 december' 42 richtten 93 lichte bommenwerpers van de RAF (van
welke 13 verloren gingen en 53 beschadigd werden) zware schade in het
complex aan; een deel van de bommen viel evenwel naast het doel en er
waren onder de burgerbevolking bijna honderdvijftig doden. Vrijwel
onmiddellijk kwam bij het kabinet uit New York een protest-telegram van
dr. A. F. Philips binnen; daarin wees deze er op dat naar zijn oordeel beter
de tot het Philips-concern behorende Nederlandse Seintoestellen-Fabriek
in Hilversum gebombardeerd had kunnen worden, en maakte hij tegen het
Eindhovens bombardement bezwaar omdat, nu de fabriek aldaar buiten
bedrijf was, de arbeiders naar Duitsland gedeporteerd konden worden
(zou dat bij een bombardement op de NSF-fabriek niet voor de dáár tewerk-

1Brief, 6 jan. 1941, van C. Moolenburgh aan Dijxhoorn (Enq., punt p, gestenc.
bijl. 581). 2 Deze formulering wordt aangehaald in de brief, 21 jan. 1943, van
Gerbrandy aan de koningin (archief kab. der koningin).

406


