DOORVECHTEN!

emplacementen het effectiefst achtte, vernam nog geen uur later van het
Air Ministry dat dat maar een erg mager voorstel was en ging er toen (‘tegen
mijn oorspronkelijke eigen adviezen in’, zei hij later?) accoord mee dat
electrische centrales aangevallen zouden worden — de RAF zag namelijk
geen kans om de door Somer ingediende lange Ljst van doelen te bombar-
deren en wilde zich concentreren op de belangrijkste. Ook daarvan kwam
maar weinig terecht. Tot de electrische centrale van Velsen konden lichte
bommenwerpers van de RAF niet doordringen, ook elders mislukten hun
aanvallen, wel slaagden op dinsdag 4 mei drie toestellen er in, bommen te
laten vallen op de telefooncentrale en de electrische centrale van Den Haag;
die laatste was een etmaal buiten bedrijf maar alle voor Den Haag beno-
digde energie kon aan koppellijnen onttrokken worden.

Het is, menen wij, volstrekt begrijpelijk dat de koningin en Gerbrandy na
ontvangst van het telegram van de Raad van Verzet besloten, aan de stakers
in Nederland een maximum aan steun te geven. Vreemder is het dat, terwijl
de Raad van Verzet uitsluitend om ‘bombardementen spoorwegen’ gevraagd
had, voorgesteld werd, ook niet minder dan 22 electrische centrales uit te
schakelen. Heeft iemand zich afgevraagd wat dat voor het openbare leven
zou betekenen? Blijkbaar niet. Trouwens, de gehele gang van zaken in
Londen op die zondag en maandag maakt de indruk van een onbeheerst,
ondoordacht en ongecodrdineerd reageren. Dat werd onderstreept door het
feit dat Moolenburgh enkele dagen later een brief kreeg van kolonel de
Bruyne (die nauw met de Engelse sabotagedienst, de Special Operations
Executive, samenwerkte), ‘waarin deze’, aldus Moolenburgh, ‘zeide tot
zijn verbazing te hebben vernomen dat ik toestemming had gegeven om
cnige grote centrales aan te vallen, terwijl hij in een ander comité altijd
doende was geweest om die centrales te bewaren.’2

Moolenburgh die zich afvroeg of hij op juiste wijze gehandeld had, stelde
over het gebeurde een memorandum op dat op 11 mei door Gerbrandy in
de ministerraad voorgelezen werd; daaruit bleek dat prins Bernhard buiten
aanwezigheid van de twee verantwoordelijke ministers (Furstner en
van Lidth) persoonlijk bemoeienis gehad had met het aanwijzen van de
doelen. Kerstens, door anderen bijgevallen, drong er onmiddellijk op aan,
‘dat hiertegen maatregelen genomen worden.’® BEr vond toen eerst een
gesprek met de prins plaats en vervolgens werd (de Bruyne had daar al op
aangedrongen) een ‘bombardementscommissie’ in het leven geroepen.
Onder Gerbrandy’s voorzitterschap kregen hier prins Bernhard en de

1Av. ?A.v. % Ministerraad: Notulen, 11 mei 1943.
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