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voorbereide aanval van de RAF op de rijksinspectie van de bevolkings-
registers in Den Haag, II april' 44, uitgesproken effectief was- (wij beschre-
ven die aanval in een aparte paragraaf van hoofdstuk 6 in deel 7) en dat de
regering geen aanleiding zag bezwaar te maken tegen de treinbeschietingen
waartoe het in de lente van '44 kwam als onderdeel van de voorbereiding
der Geallieerde landingen in Normandië.

*

Het is zinvol, nog even terug te keren naar het telegram van de Raad van
Verzet dat op zondag 2 mei' 43 in Londen binnenkwam. Gelijk weergegeven,
had de RVV daarin slechts RAF-bombardementen op de spoorwegen aan-
gevraagd, maar hij had, zoals uit de tekst bleek, binnenslands opgeroepen
tot sabotage van 'verkeersmiddelen, spoorwegen en electrische centrales'.
Dat roept de vraag op, hoe de regering tegenover sabotage stond, en daar-
onder verstaan wij dan niet langzaam-aan werken (go slow) of 'kleine' acties
(bijvoorbeeld Duitse auto's onbruikbaar maken) maar het uitvoeren van
vernielingen op grotere schaal, bijvoorbeeld het vernielen van belangrijke
machines in voor de vijand werkende fabrieken. Wat het beperken van de
productie betreft, was dergelijke sabotage vaak effectiever dan een bom-
bardement; de moker van zulk een massale aanval trof veelal punten die
industrieel van weinig belang waren, terwijl de sabotage, mits grondig
voorbereid, uitgevoerd kon worden met chirurgische precisie. Daar stond
tegenover dat na die sabotage represailles genomen konden worden tegen
de burgerij.
Vermoedelijk was dat laatste de belangrijkste reden waarom althans de

koningin en Furstner (de Bruyne's chef) tegenstanders waren van het uit-
zenden van geheime agenten die sabotage moesten bedrijven. Desondanks
werden in '41 (een jaar waarin de verbinding van de Nederlandse instanties
met SOB veel te wensen overliet) enkele sabotage-agenten naar bezet gebied
gezonden. De koningin was hier onkundig van. Jhr. mr. E. W. de Jonge, de

1 'De admiraal' (Furstner) 'en ook Gerbrandy gevoelen niet veel voor dit avontuur',
noteerde van Lidth eind januari, 'maar tenslotte weet ik hen te overtuigen dat
Moolenburgh de zaak moet opnemen met de RAF en zien gedaan te krijgen, dat
het bombardement plaatsvindt met laag vliegende Mosquitoes bij daglicht. Wordt
dit geweigerd' (het werd goedgekeurd) 'dan zal helaas van de zaak moeten worden
afgezien.' (van Lidth: 'Dagboek', 29 jan. I944)
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