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Terwijl 'De Flitspuit' een project was van een Engelse dienst dat met steun
van de Regeringsvoorlichtingsdienst uitgevoerd werd, was 'De Brandaris'
een gemeenschappelijk project van Engelse en Nederlandse instanties: in dit
geval de BBC en de Regeringsvoorlichtingsdienst.

De stemming aan boord van de Nederlandse koopvaardijschepen was,
schreven wij in hoofdstuk I, in de zomer van' 40 bevredigend geweest - zij
werd evenwel in de laatste maanden van dat jaar en in de eerste helft van '4I
minder goed. Velen van de opvarenden hadden toen nog niets van hun
gezinnen in bezet gebied vernomen en de strijd ter zee eiste talrijke slacht-
offers. Als gevolg van dat alles kwamen nogal wat gevallen voor waarbij
zeelieden, als zij zich in eenneutrale haven bevonden (bijvoorbeeld in New
York of in Lissabon), niet aan boord terugkeerden (uit Lissabon konden zij
zich, evenals de Geer gedaan had, met steun van de Duitse legatie naar
N ederland begeven) - kortom: maatregelen om het de opvarenden der
koopvaardij duidelijk te maken dat hun oorlogstaak door de regering van
vitaal belang geacht werd, waren hoogst wenselijk. Oldenbroek, secretaris
van de Internationale Transportarbeiders Federatie, sprak er begin '4I met
pelt over en pelt en hij legden vervolgens aan Gerbrandyen aan de minister
van sociale zaken, van den Tempel, het denkbeeld voor, een aparte Neder-
landse radio-omroep voor zeevarenden op te richten. Het Ministry of
Information waaronder de BBC ressorteerde, ging hier mee accoord en in
samenwerking met de BBC werd vervolgens een kleine ploeg gevormd die
met de uitzendingen (één kwartier per dag) belast zou worden. De leiding
van deze ploeg kwam bij de journalist H. J. van den Broek te berusten, de
schrijver A. den Doolaard (pseudoniem van C. Spoelstra) werd 'tweede,
rnan .

Van den Broek had zich in de Meidagen van '40 in Parijs bevonden waar
hij sinds '33 hoofdcorrespondent van De Telegraaf was; hij had daar on-
middellijk met steun van van Kleffens, die immers op I4 mei naar de Franse
hoofdstad gevlogen was, en dank zij de medewerking van de Franse officiële
instanties een Nederlandse radio-omroep kunnen organiseren, die zijn
drie dagelijkse uitzendingen (tweemaal een kwartier, eenmaal twintig
minuten) met de aankondiging begon: 'Hier is Vrij Nederland, de officiële
Nederlandse radio-omroep te Parijs', maar, schreef van den Broek later,
'ook een goede afkondigmg, een pakkende slotzin was noodzakelijk. Dat
was minder gemakkelijk. Tenslotte vonden we, met vereende krachten, dit:
'Moed en vertrouwen, luisteraars, Nederland zal nooit een Duitse provincie
worden !"I Radio 'Vrij Nederland' zond nog geen vier weken uit: op IQ juni

1H. J. van den Broek: Hier Radio Oranje, p. 14.
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