
'DE BRANDARIS' /RADIO ORANJE

(de Duitsers naderden Parijs) ging het laatste programma de aether in,
van den Broek trok zuidwaarts, bereikte spoedig Lissabon en werd als ge-
schoold journalist in september' 40 door Pelt naar Londen gehaald waar hij
werk kreeg bij het persbureau Anep. Die functie bevredigde hem niet; zijn
ervaringen bij de Parijse uitzendingen hadden hem de ogen geopend voor
de betekenis van de radio in oorlogstijd en hij zag met verlangen naar een
nieuwe functie in die sfeer uit. pelts uitnodiging am 'De Brandaris' op
poten te zetten en te leiden nam hij met beide handen aan.

Den Doolaard, van wie in de laatste jaren voor de tweede wereldoorlog
een aantal scherp anti-nationaal-socialistische reisreportages gepubliceerd
waren, bevond zich tijdens de Meidagen van '40 in de buurt van Antwerpen
waar hij een boek voorbereidde; hij fietste met zijn jonge vrouw naar Parijs,
werkte daar o.m. mee aan enkele uitzendingen van Radio 'Vrij Nederland' ,
trok naar onbezet Frankrijk, vond daar werk als houthakker, en werd in de
lente van '41 met steun van dr. A. Sevenster, de vroegere consul-generaal
in Parijs, aan wie na de zomer van '40 de zorg voor de Nederlandse vluchte-
lingen in onbezet Frankrijk opgedragen was, naar Lissabon gezonden
vanwaar hij in juni in Londen arriveerde.

Al in Frankrijk en later in Lissabon had van den Broek regelmatig naar
Radio Oranje kunnen luisteren; hij vond dat aan de regeringsomroep veel
ontbrak. Die indruk was juist. Jan Willem Lebon, het hoofd van Radio
Oranje, was in Nederland een alleszins competent dagelijks bestuurder en
penningmeester van de Vara geweest, maar hij kon zelf geen bruikbare
teksten schrijven en uitspreken, hij was niet erg vindingrijk en er ging weinig
leiding van hem uit - veel, teveel van het werk kwam op mijn jeugdige
schouders te rusten (ik was zes-en-twintig). Ervaring op radiogebied had ik
niet, maar ik werd in elk geval geacht, een competent radiospreker te zijn.
Los nog van deze zwakke bezetting werkte Radio Oranje onder zware
handicaps: met het oog op de ministeriële controle (deze werd pas eind
december '41 afgeschaft) moesten alle teksten minstens twee etmalen
tevoren gereed zijn (dit gold alleenniet voor het Buitenlands Weekoverzicht
dat voor elke vrijdagavond-uitzending door dr. M. van Blankenstein
geschreven en in die uitzending door mij voorgelezen werd 1), waardoor de
programma's geruime tijd lang bij voorbaat van alle actualiteit verstoken
waren, nieuws (en wat was belangrijker dan dat?) diende Radio Oranje aan
de European Service van de BBC over te laten, en, erger nog, uit elke uit-
zending bleek dat de regering geen denkbeeld had, wat in bezet gebied

1Van Blankensteins stem leende zich niet voor het radio-medium.
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