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geschiedde. Ik wil daarmee niet beweren dat tot december' 41 (in verband
met de oorlog in de Pacific kreeg Radio Oranje er toen een ochtendkwartier
bij waarin wèl ook nieuws gegeven mocht worden) louter matige uit-
zendingen plaatsgevonden hebben: van Blankensteins overzichten werden
door velen gewaardeerd, de 'gesproken mailbrief' van van Bovene was
ieder in Nederland welkom die met Indië meeleefde, en de met eindeloze
moeite samengestelde zaterdagavondse cabaret-programma's van 'De Water-
geus' vonden in bezet gebied een enthousiast Iuisteraarspubliek-, maar ik
aarzel toch niet om als mijn persoonlijke herinnering neer te schrijven dat
Radio Oranje als geheel, hoeveellosse medewerkers het ook telde (Sluijser
was een der meest actieve), of misschien ook juist daardoor, in '40 en '41
beneden de maat bleef.
Wij hebben in deels al de kritiek aangehaald die de socialistischevoorman

Koos Vorrink op schrift stelde in het lange, voor de regering bestemde
memorandum dat hij begin januari '41 als onderduiker schreef; daarin
noemde hij de programma's van Radio Oranje ('saai, quasi-degelijk enniet
zelden onjuist') veel minder inspirerend dan die van 'Jan Moedwil'; twee
maanden later sprak hij in een toevoeging over 'het merendeels slappe en
abstracte karakter' der programma's (er was geen woord aan de Februari-
staking gewijd!), en nu mag het waar zijn dat men de staf van Radio Oranje
niet verantwoordelijk kan stellen voor het falen der geheime verbindingen,
bij 'De Brandaris' bewezen vall den Broek en den Doolaard van meet af aan
dat men desondanks een fris en strijdvaardig programma kon maken: fris
en strijdvaardig niet alleen voor de Nederlandse zeevarenden, tot wie zij zich
zogenaamd alléén richtten, maar ook voor de luisteraars in bezet gebied.
Goed, den Doolaard kon die laatsten nogal eens toespreken alsof zij in
Joegoslavië vechtende partisanen waren, maar dat namen velen van 'Bob'
(zo liet hij zich aanduiden) op de koop toe, en van den Broek, 'De Rotter-

1Grondslag van die programma's was dat op bekende wijsjes (bijvoorbeeld 'De
kleine man' van Louis Davids) een nieuwe tekst geschreven werd. De staf van
Radio Oranje ging er daarbij van uit dat in bezet gebied bij wijze van spreken elke
slagersjongen (in die tijd werden levensmiddelen nog bij de klanten thuis bezorgd)
maandagochtend rond kon fietsen, dat onschuldige oude wijsje fluitend ten pleziere
van allen die 6ók geluisterd hadden. In het geval van 'De kleine man' moest dan
eerst naar iemand gezocht worden die er een grammofoonopname van bezat;
vervolgens moest een muziekarrangement worden gemaakt; repetities volgden
waarin uit een ongeschoolde kracht een niet al te slecht cabaretier gemaakt werd,
en in de regelontbrak de tijd om de opname nog eens beter over te doen. 'De
Watergeus' is ongeveer een half jaar uitgezonden.
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