
RADIO ORANJE

darnmer' (hij was in Rotterdam geboren), trof met zijn snijdende comrnen-
taren steeds de juiste toon.
Wat Pelt ook aan Radio Oranje trachtte te verbeteren, het baatte niet.

Eind '41 werd een Nederlandse hoogleraar uit Zuid-Afrika gehaald,
dr. M. Bokhorst, die boven Lebon en mij geplaatst werd - hij bleek op
radiogebied een mislukking; begin '42 werd de schrijver Herman de Man,
die uit onbezet Frankrijk overgekomen was, aan onze staf toegevoegd -
ook zijn bijdragen werden geen succes. In die tijd werd door Gerbrandyen
Kerstens (Gerbrandy had in de lente van '42 de supervisie over Radio Oranje
en 'De Brandaris' tijdelijk aan Kerstens overgedragen) overwogen, de twee
omroepen onder van den Broek te plaatsen, maar deze, zo deelde Kerstens
eind mei aan de ministerraad mee, 'blijkt daarvoor niet de geschikte persoon
te zijn.' 1 In van den Broeks plaats werd dr. W. A. Visser 't Hooft, die uit
Genève over was, uitgenodigd, zich met de leiding van de twee omroepen te
belasten, maar Visser 't Hooft vond zijn taak in Genève belangrijker (behalve
secretaris van de Wereldraad van Kerken zou hij daar ook de man worden
die een geheime verbinding met Nederland onderhield) en weigerde. Het
bleef kwakkelen en ook in de Nederlandse groep in Engeland nam de kritiek
op Radio Oranje toe. Eind januari' 42 had het weekblad Vrij Nederland een
enquête onder zijn lezers gehouden; er waren niet veel antwoorden op
binnengekomen (150), maar gebleken was dat de programma's van Radio
Oranje slechts door 40% van diegenen die de vragen beantwoord hadden,
als 'goed' waren beoordeeld (door 50% als 'middelmatig', door 10% als
'slecht'), die van 'Radio België' (het BBC-programma van 'Jan Moedwil')
daarentegen door 82% als 'goed' en die van 'De Brandaris' zelfs door 90%
als 'goed'.
Hier moest ingegrepen worden. Omstreeks september' 42 meende Kerstens

een goede oplossing te bevorderen door de leidingen van de Regerings-
voorlichtingsdienst, van Radio Oranje en van 'De Brandaris' om één tafel
bijeen te brengen en de aanwezigen uit te nodigen, elkaar maar eens de
waarheid te zeggen - toen van den Broek verklaard had dat hij Lebon als
een incompetente radiokracht beschouwde, en Lebon dat van den Broek
(die zich als Telegraaf-correspondent als een fel bestrijder van de socialist
Léon Blum en een aanhanger van rechts-autoritaire stromingen ontpopt
had) in zijn ogen 'een fascist' was, zat de wagen eerst recht in de modder.
Hoeveel weken narigheid volgden toen nog? Ik herinner het me niet precies
meer.

1Ministerraad: Notulen, 27 mei 1942.
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