
DOORVECHTEN!

Radio Oranje en 'De Brandaris' werden per 2 november '42 samen-
gevoegd. Lebon, diep gegriefd, kreeg wachtgeld (hij heeft zich later in
Engeland verdienstelijk gemaakt op het gebied van de reclassering), van alle
stafleden van Radio Oranje was ik de enige die naar het 'nieuwe' 'Radio
Oranje, de stem van strijdend Nederland', overging", van den Broek werd
leider van de nieuwe ploeg en in het kritische milieu van de BBC kreeg de
'nieuwe' omroep spoedig een goede naam. Van den Broek bleef zich con-
centreren op zijn commentaren op gebeurtenissen in bezet gebied, mij
werden de dagelijkse analyses van het oorlogsverloop en spoedig ook het
Buitenlands Weekoverzicht toevertrouwd 2, den Doolaard behandelde met
aanstekelijke geestdrift elk onderwerp dat hem zinde - de ploeg, door enkele
anderen versterkt, werkte in perfecte harmonie.
Zij kreeg de tijd en enkele omstandigheden mee. Van eind '42 af waren de

Russen en de Geallieerden duidelijk aan de winnende hand en voor de uit-
zendingen naar bezet gebied was van nog groter betekenis dat nu eindelijk
de geheime verbindingen op een wijze gingen functioneren waar Radio
Oranje baat bij vond. Via de Zweedse Weg waren in april' 42 voor het eerst

1 Herman de Man werd hoofd van de Curaçao'se Radio-Omroep. 2 Dit over-
zicht werd, gelijk reeds vermeld, van de aanvang af door dr. M. van Blanken-
stein geschreven en door mij voorgelezen - een voor mij niet in alle opzichten
prettige taak: ik was het vaak niet met de tekst eens. Natuurlijk had ik geen
principiële bezwaren, maar ik vond van Blankensteins 'toon' vaak te geforceerd
optimistisch. Juist die 'toon' vormde bij het schrijven van teksten over het oorlogs-
verloop het grootste probleem: dat de oorlog gewonnen zou worden, leed geen
twijfel, maar wanneer? De moeilijkheid was, dat terwijl er velen in Nederland
waren die in wezen niet anders wilden horen dan dat de bevrijding spoedig zou
komen, men anderen wellicht een dienst bewees door op de mogelijkheid te wijzen
dat de oorlog nog lang kon duren - maar men sprak tot één publiek en moest een
keuze doen. Het is, achteraf gezien, misschien goed geweest dat van Blankenstein
in de periode tot de grote 'ommekeer' in de oorlog (Alamein, Stalingrad) zijn opti-
mistische impulsen kon doorgeven; mijnerzijds meende ik dat het juist na die
'ommekeer' geboden was, geen overdreven verwachtingen te wekken. Aan van
Blankensteins medewerking werd een einde gemaakt toen deze begin december' 42
een tekst geschreven had waarin hij zich naar het oordeel van van den Broek,
den Doolaard en mij te vergoelijkend had uitgelaten over de overeenkomst die
generaal Eisenhower na de Geallieerde landingen in Frans-Marokko en Frans-
Algerië met admiraal Darlan getroffen had. Van Blankenstein ging tegen van den
Broeks beslissing, hem het Buitenlands Weekoverzicht te ontnemen, in beroep bij
de ministerraad, maar zonder succes; hij had door de onafhankelijke wijze waarop
hij het Londense Vrij Nederland redigeerde, onder de ministers nogal wat vijanden
gemaakt en bovendien waren de meesten het met zijn beschouwing over Darlan
niet eens (meer hierover in hoofdstuk 8).
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