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belangrijkste, overgeseind uit Stockholm, elke dag door het Ministry of
Information in een gedrukt overzicht verspreid werd (de bladen zelf kwamen
enkele weken later in Londen aan). Die situatie maakte het mogelijk, op de
oprichting van elk van die 'foute' instellingen en organisaties een radio-
campagne te laten volgen waarvan de strekking was dat men zich afzijdig
moest houden. Daarbij werd verondersteld dat tegen diegenen die dat
deden, geen persoonlijke strafmaatregelen genomen zouden worden; via de
radio gegeven aanwijzingen voor gedragingen waaruit voor de betrokke-
nen wèl persoonlijk risico kon voortvloeien, waren schaars. Men meende in
Londen dat men die risico's eigenlijk nooit ten volle kon overzien en werd
tot begin' 43 geremd door het besef dat men, hoeveel sommige Engeland-
vaarders ook over locale toestanden meegedeeld hadden (maar zij hadden
bezet gebied in de regel vele maanden tevoren verlaten!), geen denkbeeld
had, wat op het moment van uitzending redelijkerwijs van de wijde luis-
teraarskring in bezet gebied gevergd kon worden. Het zou van eminent
belang geweest zijn indien men geweten had wat verantwoordelijke leiders
van illegale groepen raadzaam achtten, maar dat wist men niet. Tot con-
crete verzoeken van de kant van een gebundelde illegaliteit kwam het pas
in de herfst van' 44.

Wat het jaar' 41 betreft, valt (afgezien van de al gememoreerde campagnes
tegen 'foute' instellingen) melding te maken van het feit dat minister Steen-
berghe in april, toen in Londen bericht ontvangen was dat de bezetter de
scheepvaartmaatschappijen gelast had, de periodieke uitbetalingen aan de
gezinnen van opvarenden ter koopvaardij (de z.g. week- en maandbrieven)
drastisch te verlagen, de luisteraars in bezet gebied aanspoorde, aan die
gezinnen de nodige aanvullende bedragen uit te keren- die bedragen zouden
na de bevrijding aan de geldgevers terugbetaald worden; die regerings-
garantie is uitgesproken effectief geweest.

Dat de Londense radio in '41, zoals al in '40 het geval was geweest, op tal
van wijzen getuigd heeft van afschuw van de Jodenvervolging, spreekt
vanzelf; informatie over concrete maatregelen die de bezetter tegen de
Joodse bevolkingsgroep nam, kwam evenwel in de regel te laat in Londen
binnen om er adequaat op te kunnen reageren. De enige uitzonderingen
daarop werden gevormd door een aansporing van Radio Oranje aan de
gehele bevolking, uitgezonden op 1 mei '42, om, toen de Joden met ingang
van 3 mei verplicht werden, de Jodenster te dragen, ook zulk een ster op te
doen (die aansporing, welke door 'De Brandaris' en het Nederlands Nieuws
van de BBC overgenomen werd, had weinig effect), en door Gerbrandy's
oproep, 25 juli '42 (onmiddellijk na ontvangst van het eerste bericht inzake
de Jodendeportaties die tien dagen eerder begonnen waren), zoveel mogelijk


