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van Angeren (die er aan herinnerde dat de regering al bekendgemaakt had
dat alle NSB'ers na de bevrijding berecht zouden worden) en van Boeyen,
en nog in de kabinetsvergadering moest Gerbrandy toegeven: hij deelde
telefonisch aan van den Broek (de chef van Radio Oranje) mee dat nog die-
zelfde avond een regeringsverklaring moest uitgaan waarin tegen politieke
liquidaties gewaarschuwd werd; van den Broek protesteerde, Gerbrandy
herhaalde zijn opdracht. De verklaring (de formulering er van, zo kort na de
regeringsinstructie tot 'een stille opstand', was geen eenvoudige zaak) werd
overigens niet op vrijdagavond maar pas op zaterdagmiddag uitgezonden;
het eigen-rechter-spelen werd er in afgekeurd, althans wanneer daarbij
sprake was van 'een individuele daad van een vaderlander', het 'principieel
standpunt' van de regering was, 'dat landverraders worden berecht na de
oorlog op voet van een bijzondere rechtspraak naar de wet ... De daar-
voor nodige maatregelenliggen klaar.'

Het was een onduidelijke verklaring (men zou haar kunnen zien als een
goedkeuring van liquidaties die van illegale organisaties uitgingen), maar
haar strekking was dat de regering wenste dat de zaken in Nederland, wat
de houding tegenover de 'landverraders' betrof, niet op de spits gedreven
werden. 'De koningin', zei Gerbrandy enkele dagen later in de ministerraad,
'was ontstemd over de inhoud, vreesde voor een zig-zag politiek.' 1In bezet
gebied had de verklaring overigens geen effect, de groep CS-6, die de aan-
slagen op Seyffardt en de Reydons gepleegd had, zette althans de voorberei-
ding van aanslagen op Mussert en op de secretaris-generaal van opvoeding,
wetenschap en cultuurbescherming, prof. dr. J. van Dam, voort.

Korte tijd later, begin maart' 43, leek het Gerbrandy wenselijk (voor het
eerst !), zijn ambtgenoten in te lichten over het beleid dat Radio Oranje in de
naaste toekomst met betrekking tot bezet gebied zou voeren. Drie punten,
zei hij, zouden daarin behandeld worden: 'a. de instelling van een persoon-
lijke dictatuur van Seyss-Inquart, nu men blijkbaar het ambtelijk apparaat
niet meer vertrouwt; b. de blijkbare bedoeling van het Duitse bewind om
de militaire dienstplicht in te voeren; c. de Duitse activiteit om de Neder-
landse vrouwen naar Duitsland te doen gaan, zogenaamd om haar aan haar
mannen terug te geven, maar inderdaad om ze in Duitsland aan het werk
te stellen' 2 - die drie punten (ze waren alle drie onjuist) waren hem door de
staf van Radio Oranje voorgelegd; het kabinet nam Gerbrandy's mededeling
voor kennisgeving aan en van den Broek en den Doolaard lieten spoedig
de ene geharnaste radiotoespraak op de andere volgen; die toespraken

1 A.v., 16 febr. 1943. 2 A.v., 2 maart 1943.


