RADIOBELEID

verkiezen’, zei Gerbrandy in de speciale kabinetszitting, ‘tienduizend mensen
neergeschoten maar de gehele transportatie der bevolking onmogelijk ge-
maakt, of het verzet op te geven?’ Dat laatste was evident onmogelijk; aller-
lei soorten en vormen van aansporing of advies werden overwogen (Albarda
wierp de vraag op of tot het spoorwegpersoneel niet ‘een aanmaning om
niet te rijden’ gericht moest worden) — de ministerraad kwam er niet uit.
Daags daarna, 11 mei, werd opnieuw vergaderd en nu werd besloten, met
betrekking tot de aanmeldingsoproep van de achttien- tot vijf-en-dertig-
jarigen geen advies te doen uitgaan, ‘totdat nadere berichten daaromtrent
inkomen . . .. Wel’, aldus de notulen, ‘verenigt de Raad zich met de mening
van de minister van kolonién’ (van Mook), ‘om, indien mocht blijken dat
men zich over het algemeen in Nederland niet aanmeldt, dan aan te
sporen hiermee, en meer massaal, door te gaan.’?

Deze in de gegeven omstandigheden alleszins verstandige terughoudend-
heid van de ministerraad verhinderde Gerbrandy niet, daags daarna, 12 mei,
goed te vinden dat van den Broek aan het advies om onder te duiken nog
cen element toevoegde: ‘iedere gedemobiliseerde’, zo zei van den Broek voor
Radio Oranje (‘en ik doe het na verkregen machtiging’), ‘heeft het recht, bij
arrestatie zijn eigen houding te bepalen’; die gedemobiliseerde verkeerde
‘in staat van wettige zelfverdediging’, anders gezegd : hij mocht zich gewapen-
derhand verzetten. “Tirade vuistrecht’, zo lict de chef-staf van de OD,
jhr. P. ]. Six, onmiddellijk naar Londen seinen (wij maakten van die reactie
al melding in deel 7), ‘in {de] praktijk volstrekt onhoudbaar. Toont gebrek
aan inzicht [in de] werkelijkheid.”2

Inderdaad, de specifieke aanmaningen tot het tegengaan van de verscherpte
arbeidsinzet welke Radio Oranje van mei ’43 af uitzond, waren op een te
gebrekkige feitenkennis gebaseerd. De Duitse acties in die periode (wij behan-
delden ze in hoofdstuk 5 van deel 7) hadden slechts een zeer beperkt effect;
dat is gevolg geweest van het administratieve verzet en van diverse illegale
acties in bezet gebied — wat de Londense radio zei, kon als algemene onder-
steuning van dic acties beschouwd worden, maar was er in concreto vaak
naast, steeds onder Gerbrandy’s verantwoordelijkheid overigens. De opmer-
king die van Boeyen begin februari in het kabinet gemaakt had: ‘dat
Radio Oranje de arbeid van het kabinet verricht onder leiding van de
voorzitter’ (Gerbrandy), was, wat het beleid jegens de bevolking in bezet
gebied betrof, niet geheel onjuist en die situatie bleef op van den Broek
niet zonder effect: de chef van Radio Oranje was een ambitieus man, hij

* Ministerraad: Notulen, 11 mei 1943. 2 Eng., dl. VII ¢, p. 784.
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