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meende via de radio wezenlijke leiding te geven aan het verzet - en hij wist
niet hoe weinig zijn adviezen soms met de werkelijkheid te maken hadden;
kritiek als in het telegram van Six vervat, drong niet tot hem door, want hij
mocht niet weten dat het Bureau Inlichtingen in regelmatig zendcontact
stond met de chef-staf van de OD.

*

Twee aangelegenheden kwamen na mei' 43 in de thans behandelde periode
(tot de zomer van '44 dus) in het kabinet nog aan de orde die tot een bekend-
making via Radio Oranje hadden kunnen leiden: het eventuele 'ontslag',
door de regering en via de radio, van de secretarissen-generaal Frederiks
(binnenlandse zaken), Hirschfeld (economische zaken) en Verwey (sociale
zaken), en het eventuele heengaan van alle niet-Teute' burgemeesters.
Wat Frederiks, Hirschfeld en Verwey betrof: Engelandvaarders hadden

aan de regeringsinstanties in Londen maar zelden iets over hen kunnen
vertellen, maar zoveel te meer stond er over hen te lezen in illegale bladen
als Het Parool en Vrij Nederland. In opdracht van Gerbrandy had Meyer
Sluijser zich er in april '43 in verdiept en aangezien ook hij het voor waar-
schijnlijk hield, 'dat de Duitsers er toe zullen overgaan, een regering-Mussert
... op het kussen te helpen' en 'militaire conscriptie' in te voeren, had hij
Gerbrandy in overweging gegeven, duidelijk te doen blijken dat de regering
het beleid van diegenen die nog ambtelijke medewerking aan de bezetter
verleenden, scherp afkeurde; ten bewijze daarvan moesten Frederiks, onder
wie de provinciale en gemeentelijke besturen, en Verwey, onder wie de
gewestelijke arbeidsbureaus ressorteerden, van hun functies ontheven
worden.! Ruim twee maanden later, medio juli, stelde Gerbrandy dat
denkbeeld in het kabinet aan de orde; de reacties waren gereserveerd,
van den Tempel maande tot 'voorzichtigheid', 'zelfs' met betrekking tot
Verwey over wiens houding zo veel geklaagd werd: 'de arbeidsbeurzen
bijvoorbeeld doen in Nederland nog zeer goed werk' (van den Tempel
bedoelde de gewestelijke arbeidsbureaus die juist de arbeiders naar Duitsland
'bemiddelden' !), 'de heer Verwey zal de mensen op die beurzen op hun
post laten. Maar wat zal er met deze mensen gebeuren als hij weggaat?' 2

1M. Sluijser: 'Aide-memoire voor Z. E. prof. P. S. Gerbrandy betreffende de
houding van hoofdambtenaren in Nederland' (29 april 1943) (Collectie-M. Sluijser,
III). 2 Ministerraad: Notulen, 13 juli 1943.

432


