DOORVECHTEN!

gaf zijn mening onder voorbehoud (‘voor een feitelijke beoordeling van
hun beleid zullen meer papieren op tafel moeten komen en zullen de
betrokkenen zelf moeten worden gehoord’), maar dacht toch wel over vol-
doende informatie te beschikken om een duidelijk advies te kunnen formu-
leren. Daarbij maakte hij, wat de maatregelen na de bevrijding betrof,
verschil tussen de drie: Verwey moest oneervol worden ontslagen, zelfs
berecht, maar zo ver wilde hij ten aanzien van Frederiks en Hirschfeld
(die laatste duidde hij aan als ‘een mysterieuze figuur’, ‘een opportunist van
de eerste rang’) niet gaan; die twee behoefden in eerste instantie slechts
geschorst te worden. En wat nu de eventuele ontheffing via Radio Oranje
betrof: de vraag of dat wenselijk was, ‘moet’, rapporteerde Bosch, ‘naar de
mening van allen die hierover werden geraadpleegd, zonder aarzelen ont-
kennend worden beantwoord’, ‘het ware een slag in de lucht, op een onjuist
ogenblik, welke niet zou worden begrepen en waarvan de gevolgen
verwarring zouden stichten.’

Nu het tweede punt: het eventuele heengaan van alle niet-‘foute’ burge-
meesters.

Daar werd in het kabinet eind maart en begin april 44 over gesproken,
zulks tegen de achtergrond van de deining die in bezet gebied gewekt was,
eerst door de invoering van een nieuwe (de tweede) distributiestamkaart
(Gerbrandy had begin januari ’44 het gehele overheidspersoneel opgeroepen,
die invoering naar vermogen te saboteren), vervolgens door het via de
burgemeesters oproepen van burgers om voor de Wehrmacht versterkingen
aan te leggen (het ‘spitten’). Eind maart zei van Boeyen in de ministerraad
dat hij de burgemeesters wilde adviseren, ontslag te nemen — mr. Burger,
toen nog slechts minister zonder portefeuille, ontried dat: er zouden geen
vervangers zijn. T'wee weken later kwam de zaak opnieuw ter sprake en
weer werd geen beslissing genomen, zulks omdat verwacht werd dat spoedig
cen aanzienlijke mate van desorganisatie zou ontstaan door het bombarde-
ment op de rjksinspectic van de bevolkingsregisters (gebouw Kleykamp).
Inderdaad, dat bombardement (11 april) had het beoogde effect en het
kabinet kwam vervolgens op de positie van de burgemeesters niet meer
terug.

Voor de periode tot aan de zomer van ’44 zijn wij hiermee met ons overzicht
van het beleid dat in de Londense radiouitzendingen jegens bezet gebied
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