DOORVECHTEN!

*

Van Engeland uit is niet alleen voor radio-uitzendingen naar bezet Nederland
gezorgd, maar ook voor door de lucht verspreide pamfletten en (tot minia-
tuur-formaat verkleinde) periodieken en tenslotte zijn bij enkele gelegen-
heden kleine geschenken gedropt welke eveneens als ondersteuning van het
moreel bedoeld waren.

Om met die geschenken te beginnen: op Koninginnedag 1940 (31 augus-
tus) werd door de Royal Air Force een aantal pakjes sigaretten afgeworpen,
naar wij aannemen (nadere bijzonderheden zijn ons niet bekend) niet zo
veel, want de RAF had in die fase van de Slag om Engeland genoeg andere
taken te verrichten. Vervolgens werd in oktober 40 in Indié door het
Algemeen Landbouw Syndicaat besloten, kleine hoeveelheden thee (20 gram)
in katoenen zakjes te doen met de bedoeling dat die zakjes door de RAF
afgeworpen zouden worden. Het werden er 60 000; er hingen labels aan
met de tekst: ‘Nederland zal herrijzen; uit vrij Nederlands-Indié een groet;
houdt moed.’ De eerste hoeveelheden werden eind maart ’41 door bommen-
werpers van de RAF die doelen in Duitsland moesten aanvallen, meegeno-
men met de opdracht, ze boven tien Nederlandse steden af te werpen; in
hoeverre dat geschied is, d.w.z. of de piloten inderdaad hun best gedaan
hebben, die tien steden te ‘raken’, weten wij niet — het wekte bij de beman-
ningen van bommenwerpers nogal eens irritatic wanneer zij hun gevaarlijke
missics moesten combineren met opdrachten aan welker betekenis zij
twijfelden. Hoe dat zij, de ‘thee-actie’ werd voortgezet en kreeg een speciaal
accent op Koninginnedag 41, ditmaal met 75 000 in oranjepapier gewikkel-
de pakjes waar telkens een half ons thee in zat; op die feestdag werden
evenwel ook pakjes sigaretten afgeworpen en hier en daar binnen- en
buitenbanden voor fietsen. Nadien werden, nog steeds in ’41, begin decem-
ber met het oog op Sinterklaas pakjes met toffees uitgeworpen; nadere
bijzonderheden ontbreken.

Het voorbeeld van Nederlands-Indié werd in ‘42 door West-Indié ge-
volgd: het zond chocola en koffiecbonen naar Engeland die omstreeks of kort
na Sinterklaas boven Nederland gedropt werden; de chocola was daarbij
verpakt in oranjekleurige doosjes met opschrift ‘Een groet uit Indié aan de
kinderen in Holland’, de koffiebonen bevonden zich in linnen zakjes met het
etiket: ‘Nederland zal herrijzen. Houdt goede moed. Koffieplanters
Suriname.” Een deel van deze pakjes kwam bij Harderwijk terecht. ‘Als ik’,
aldus een Harderwijks politiefunctionaris,

‘de meldingscentrale van de Luchtbeschermingsdienst te Utrecht opbel, blijkt
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