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de overigen bij andere afdelingen. De RVD verzamelde alle gegevens die op
de activiteiten van de regering en op gebeurtenissen en toestanden in bezet
Nederland en bezet Indië betrekking hadden. Uit Indië werd heel weinig,
uit Nederland geleidelijk heel veel vernomen; van de zomer van '42 afhad
de RVD daartoe naast eigen vertegenwoordigers in Lissabon en Bern ook
een vertegenwoordiger in Stockholm, dr. W. J. A. Willems1 - deze kon via
de gezagvoerders van Nederlandse schepen die tussen Delfzijl en Zweedse
havens voeren, opvallend snel in het bezit komen van alles wat in Nederland
gepubliceerd werd, en dat werd dan per vliegtuig naar Londen gezonden;
de tweede helft van '42 (een periode waarin het geheime inlichtingenwerk
van Londen uit een zware crisis doormaakte) was 'de tijd ... waarin ik',
aldus later Pelt", 'als hoofd van de Regeringsvoorlichtingsdienst de snelste
verbinding met Nederland had, zodat ik elk boek, elke brochure en elke
krant die ik uit Nederland wilde hebben, aan de heer Willems kon opgeven,
waarna deze dan ook kwamen binnen de veertien dagen.' 3Gelijk al vermeld,
bezat de RVD ook een Radioluisterdienst die dagelijks een gestencild verslag
maakte van hetgeen in de voorafgaande 24 uur door Radio Hilversum
uitgezonden was.
Wat de RVD aan gegevens verwierf, werd niet alleen binnen maar ook

buiten het regeringsapparaat zo snel mogelijk doorgegeven, dat laatste in de
regel door middel van Anep (het Algemeen Nederlands Persbureau). Anep
werkte dagelijks samen met het grote Engelse persbureau Reuter. Aldus
werd bereikt dat veel Nederlands nieuws aan de grote media doorgegeven
werd. Die media waren overigens vrij, het al of niet in hun eigen bericht-
geving op te nemen. pelt had goede relaties met de grote Engelse bladen;
hetzelfde gold met name voor minister van Kleffens die persoonlijk bevriend
was met Lord Carnrose, eigenaar van The Daily Telegraph, een van de meest
gezaghebbende conservatieve Engelse dagbladen.
Veel medewerking verleende de RVD aan de werkzaamheden van

1Willems, een archaeoloog van opleiding, was in de zomer van '40 uit Indië voor
het Nederlands-Indische Rode Kruis met 65 000 in Indië ingevulde briefformulieren
naar Genève gereisd teneinde te bereiken dat de familieleden van de betrokkenen
in Nederland zo spoedig mogelijk Rode Kruis-formulieren naar Indië zouden
sturen. Van zijn aanwezigheid in Zwitserland had hij gebruik gemaakt om in
oktober '40 met een nagemaakt visum een bezoek aan bezet Nederland te brengen.
Dat deed in Indië, waarheen hij begin '41 terugkeerde, zijn naam geen goed:
'niemand vertrouwde mij, mijn familie ook niet', vertelde hij later aan de Enquête-
commissie. (getuige W. J. A. Willems, Enq., dl. IV c, p. 923) Pelt had Willems
begin '42 uit Indië naar Londen laten overkomen. 2 Getuige A. Pelt (a.v., p. 422).
3 Wij nemen aan dat de termijn iets langer geweest is dan twee weken.
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