
DOORVECHTEN!

Washington kwam afhalen, in de auto tegen het hem vergezellende lid van
de legatiestaf mismoedig gezegd had: 'Ik ga mijn opvolger ontmoeten.' 1 In
feite was die bezorgdheid ongegrond, maar voor Loudon, een ijdel man die
zeer ingenomen was met zijn eervolle positie als Nederlands hoogste
vertegenwoordiger en meende dat alle Nederlandse diensten onder hem
gecentraliseerd moesten worden, bleef zij reëel en juist van die bezorgdheid
uit weigerde hij taken aan Steenberghe' s Missie over te dragen en maakte
hij groot misbaar, telkens Walmeer hij de indruk kreeg dat Steenberghe, die
bijzonder van zijn eigen capaciteiten overtuigd was en zoveel mogelijk naar
zich toe wilde halen, de grenzen van zijn competentie overschreed. Een en
ander gaf vooral van Kleffens, aldus diens latere verklaring, 'een hoop last,
want ik moest altijd als vredestichter optreden.' 2Wel, een toestand van vrede
werd nimmer bereikt, eerder een wapenstilstand. Toen Steenberghe begin
januari' 44 ziek was, trachtte Loudon prompt via van Kleffens te bereiken
(zonder succes) dat de Missie aan de ambassade ondergeschikt zou worden
gemaakt, en in oktober '44 was er, zo noteerde de Booy, toen minister van
scheepvaart en visserij, in zijn dagaantekeningen, nog steeds sprake van
'continual rows' tussen de ambassadeur en de algemeen voorzitter van de
Missie."
Moeten wij dergelijke conflicten in verband brengen met het feit dat allen

die in de Verenigde Staten werkzaam waren voor de Nederlandse zaak, door
de Atlantische Oceaan Vall het lijdende Nederland gescheiden waren? Wij
menen Vall niet. De conflicten zijn in Londen, en trouwens ook in bezet
gebied (men denke aan de tegenstellingen aan de top van de illegaliteit welke
wij reeds in de delen 5, 6 en 7 beschreven) even hoog opgelopen. Dat neemt
intussen niet weg dat, generaliserend gesproken, voor wie in Londen leefde
en werkte, bezet Nederland een nabijer realiteit was dan voor wie zijn taak
aan de overzijde van de Atlantische Oceaan vond.
Dat brengt ons tot de West.

De West

Over de West zullen wij kort zijn. Weliswaar werden Nederland in engere
zin, Nederlands-Indië, de Nederlandse Antillen en Suriname in artikel I

van de Grondwet die tijdens de tweede wereldoorlog van kracht was,
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