
GESCHIEDENIS DER ANTILLEN

slaven geleverd te krijgen, goederen (hoofdzakelijk textielgoederen) inge-
kocht ter waarde van ruim f 600 000, ruim f 20 per slaaf dus, en slaven
werden in de Nieuwe wereld verkocht tegen bedragen die varieerden van
f 200 tot f 800. Desondanks leverden deze 'driehoeksreizen' (vaart naar
West-Afrika om slaven te kopen, oversteek met slaven naar de Nieuwe
Wereld, terugtocht naar Nederland met in de Nieuwe Wereld ingekochte
goederen) als geheel geen overmatige winst op (ca. 10%): de langdurige
reizen waren kostbaar, er gingen vaak schepen verloren en de verkoop in
Europa van de uit de Nieuwe Wereld meegebrachte goederen vormde steeds
een hachelijke aangelegenheid. Hachelijk waren ook die driehoeksreizen
zelf: van de bemanningsleden die in dienst van de Middelburgse Commercie
Compagnie voeren, stierf onderweg gemiddeld bijna één-vijfde (18%).
Deze slavenhandel werd in de zeventiende en achttiende eeuw in Europa

door de meesten als een volstrekt normale en gepermitteerde, ja door
sommigen als een godgevallige aangelegenheid beschouwd. Pas in het
begin van de negentiende eeuw ging men er anders over denken. Deelneming
aan de slavenhandel werd in 1814 aan Nederlanders verboden. Het eiland
St. Eustatius kon toen zijn oude betekenis (die toch al geslonken was) niet
herwinnen en de suikerriet-plantages op St. Maarten geraakten in verval. In
de tweede wereldoorlog waren de drie bovenwindse eilanden niet meer dan
een herinnering aan het commerciële verleden van de Republiek, maar van
de drie benedenwindse hadden Curaçao en Aruba een geheel nieuwe
betekenis gekregen.
Curaçao en Bonaire en vermoedelijk ook Aruba waren in 1499 door de

Spanjaarden ontdekt. Er woonden toen Indianen die veertien jaar later als
slaven naar andere Westindische eilanden overgebracht werden. Neder-
landers deden die eilanden aan, vooral Bonaire, op zoek naar zout dat in het
moederland hoofdzakelijk gebruikt werd voor het haringkaken. Goud en
parels werden er niet gevonden en de Spanjaarden hadden op deze drie
eilanden dan ook slechtseen zwakke bezetting liggen. In de zomer van 1634
werd Curaçao dat niet alleen het grootste eiland was maar ook aan de
zuidkant een natuurlijke bitmenhaven had waar de schepen tegen stormen en
piraten beschermd waren (een beschut zeegat, ofwel: het Schottegat), door
de Westindische Compagnie bezet; bij de doorvaart naar het Schottegat
werd een versterking gebouwd: het Fort Amsterdam. Vooral door die
haven ontwikkelde Curaçao zich in de achttiende eeuw tot een belangrijk
handelscentrum, mede voor de uitvoer van de producten die op de plantages,
waar slaven werkten, geteeld werden. Onder de ondernemers die zich op
het eiland gevestigd hadden, bevonden zich van meet af aan verscheidene
Sefardische (oorspronkelijk uit Spanje en Portugal afkomstige) Joden. Uit


