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lanen om zich verzameld; onverwachts overviel hij het Fort Amsterdam,
maakte zich daar meester van de wapens uit het arsenaal en verliet vervolgens
Curaçao op een gekaapt schip waarop hij de gouverneur, ir. 1. A. Fruytier,
en de garnizoenscommandant als gijzelaars meevoerde om te voorkomen
dat hij en de zijnen bij het verlaten van Willemstad en bij het naderen van
de Venezolaanse kust beschoten zouden worden. Zodra Urbina in Venezuela
geland was (zijn coup mislukte er), konden Fruytier en de garnizoens-
commandant terugkeren, ongedeerd maar met geschokt prestige. De
garnizoenscommandant werd in Nederland wegens het feit dat hij nagelaten
had, het Fort Amsterdam onder behoorlijke bewaking te stellen, door het
Hoog Militair Gerechtshof tot één dag gevangenisstraf veroordeeld en aan
de pas benoemde Fruytier werd ontslag verleend. Een beroepsmilitair,
majoor B. W. Th. van Slobbe, werd in '30 Fruytiers opvolger en toen
van Slobbe's zesjarige ambtstermijn verstreken was, leek het het kabinet-
Colijn wenselijk, hem te doen opvolgen door iemand die, al was hij dan niet
langer in militaire dienst, zijn carrière goeddeels onder de wapenen door-
gebracht had: Gielliam J. J. Wouters.
Wouters, in 1883 in Maastricht geboren, was evenals zijn beide voorgangers

een katholiek (meer dan 80% van de bevolking van de Antillen was katho-
liek). Hij was acht-en-twintig jaar in actieve militaire dienst geweest (in de
eerste wereldoorlog bij het hoofdkwartier van het Veldleger en laatstelijk
als hoofd van de Motordienst van de Koninklijke Landmacht) en vervolgens
enkele jaren burgemeester, eerst van Wamel, vervolgens van Eibergen.
Zijn bestuurservaring was dus beperkt, en hij kreeg als gouverneur van de
Antillen een gebied onder zich dat bij uitstek moeilijk te besturen was:
zes eilanden, in twee ver uit elkaar liggende groepen verdeeld die een eigen
historie hadden - een weinig geïntegreerde gemeenschap waarin de
'Koninklijke' / Shell en de Standard Oil als het ware een staat in de staat
vormden, en een gemeenschap ook met een zo dunne bovenlaag dat politieke
en persoonlijke tegenstellingen voortdurend in elkaar overliepen. Wouters
was de eerste gouverneur die de sociale wetgeving op de Antillen op poten
zette (hetgeen hem door de grote concerns niet in dank afgenomen werd),
maar doordat het hem aan soepelheid ontbrak, werd zijn vasthoudenheid
vaak starheid. Het gebeurde met Fruytier stond hem als een schrikbeeld voor
ogen; het bracht hem tot het onwrikbare voornemen, de Antillen (en dan
natuurlijk vooral Curaçao en Aruba) tot het uiterste te verdedigen. 'Wij
moesten daar', vertelde hij ons in '57, 'vechten tot de laatste man. Ik zou de
strijd niet hebben overleefd.' 1 'Ik liep altijd', zo had hij in' 49 aan de Enquête-

1 G. J. J. Wouters, 2 okt. 1957.


