GOUVERNEUR WOUTERS

commissie meegedeeld, ‘met een geladen pistool in mijn zak en ik heb ge-
dacht: cen van de eersten die ik het licht uitblaas, is een van de heren die vlak
bij mij zitten. Ik had geen bewijzen, maar ik verdacht hem in hoge mate.’?

In zijn kwaliteit van gouverneur was Wouters tevens opperbevelhebber.
Hij was militair genoeg om te beseffen dat de Antillen, toen hij er in ’36
gouverneur werd, praktisch onverdedigd waren. Hij drong in Den Haag op
versterking van dc defensie aan maar bereikte niet meer dan dat hij de
beschikking kreeg over het artillerie-instructieschip ‘Van Kinsbergen’,
(1 800 ton), over twece onderzeeboten, over tweehonderdvijf-en-twintig
mariniers (honderdvijftig op Curagao en vijf-en-zeventig op Aruba) en
over ca. honderdzestig man politietroepen, en dat de regering in '39 zes
kanons kocht van een Engelse kruiser die er nieuwe kreeg; die zes zouden
op Curagao en Aruba als twee batterijen opgesteld worden maar die batterijen
waren in mei ‘40 nog niet gereed.

In de neutraliteitsperiode was bepaald dat Wouters onmiddellijk na ont-
vangst van het bericht dat Duitsland Nederland aangevallen had, alle Duitse
schepen die bij Curagao of Aruba voor anker lagen (zij hadden niet kunnen
uitvaren zonder door de Britten of Fransen buitgemaakt te worden) moest
overmeesteren en alle verdachte elementen, de Duitsers in de eerste plaats,
diende te interneren. Wouters had daartoe alles in gereedheid gebracht en
toen hij in de nacht van 9 op 10 mei "40 kort na middernacht het telegram
uit Den Haag ontvangen had dat hem omtrent de Duitse invasie inlichtte,
liet hij tot actie overgaan. Zeven Duitse schepen, tezamen ruim 25 0oo bruto-
registerton tellend, werden bij Curagao door ploegen van de ‘Van Kins-
bergen’ en door mariniers buitgemaakt (enkele schepen waren in brand ge-
stoken maar de branden konden tijdig geblust worden), bij ecn achtste schip
dat bij Aruba lag, waren de mariniers te traag en dit schip ging geheel in
vlammen op. Ca. tweehonderdtwintig opvarenden van dezc Duitse schepen
werden in verzekerde bewaring gesteld en samen met ruim tweehonderd
andere Duitsers {onder wie vrouwen, kinderen, ouden van dagen en een
aantal personen wier anti-fascistische gezindheid algemeen bekend was) naar
Bonaire overgebracht. Die tweehonderd, ‘zowel mannen als vrouwen,
hadden’, aldus Wouters, ‘door brandstichting in de raffinaderijen en in de
havens geheel Curacao in vlammen kunnen doen opgaan’2— hij had dan ook
geen enkel risico genomen: drie-en-twintig Joodse vluchtelingen uit Duits-
land en Oostenrijk liet hij 66k inrekenen. Opgepakt werden voorts vijftien
NSB’ers en bij één hunner werd een ledenlijst van de NSB aangetroffen,
althans iets wat daarvoor aangezien werd. De procureur-generaal liet ver-
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