DOORVECHTEN!

volgens bij meer dan honderd Nederlanders huiszoeking doen en van hen
werden er vier-en-twintig toegevoegd aan de in eerste instantie opgepakte
NSB’ers; zij werden allen eerst in de gevangenis te Willemstad opgesloten
en vervolgens ook al naar Bonaire gebracht — wij nemen aan dat onder hen
verscheidenen zijn geweest die nauwelijks als volgelingen van Mussert
beschouwd konden worden.

Op Bonaire, waar de geinterneerden aanvankelijk in schoolgebouwen
opgesloten werden, kwamen moecilijkheden met twee groepen: met de
Duitse zeelieden en met de Joodse vluchtelingen en de andere anti-fascisten.
Onder de Duitse zeelieden vormde zich een kern van activisten die het plan
beraamde om het enige fort op het eiland bij verrassing te bezetten; dat plan
werd afgeluisterd, de op een avond naar buiten stormende groep werd met
een machinegeweer in bedwang gehouden en alle zeelieden werden ver-
volgens naar het Britse Jamaica overgebracht. De Joodse vluchtelingen en
de andere anti-fascisten ergerden zich uiteraard aan hun vrijheidsberoving,
zulks temeer omdat zij, toen er voor de geinterneerden op Bonaire een nicuw
kamp in gereedheid gebracht was, samen met de andere Duitsers in dat ene
kamp opgesloten werden; de drie-en-twintig Joden werden toen spoedig
apart gehuisvest: in een landhuis op een plantage. Het was met gouverneur
‘Wouters maar moeilijk praten over de interneringen. Een Nederlander die
in 41 op hem een beroep kwam doen om enkele geinterneerden voor wier
betrouwbaarheid hij instond, vrij te laten, kreeg te horen: ‘Als u zo door
blijft praten, gaat u ook het kamp binnen.’?

Inmiddels waren maatregelen genomen om de Antillen in een betere
staat van verdediging te brengen. Op Curagao gingen in de Meidagen van’40
cen kleine achthonderd Britse militairen aan land, op Aruba en St. Maarten
cen kleine zevenhonderd Franse; die Fransen werden, gelijk in hoofdstuk 1
vermeld, begin juli op Aruba (St. Maarten kreeg geen nieuwe bezetting)
door Britten vervangen. Er gebeurde meer. Ter bescherming van de scheep-
vaart speciaal op het traject naar het Meer van Maracaibo stelde Furstner
van Londen uit drie Noorse walvisvaarders in dienst die met een kanon en
later ook met enkele dieptebommen uitgerust werden, alsmede twee grote

1 Volgens de gegevens van de afdeling ledenregistratie van de NSB waren er per
31 december ’36 in West-Indi€ een-en-dertig NSB’ers (NSB, 1568), per 31 december
’39 achttien (a.v., 1571). Van die achttien woonde één op Aruba, de overigen
woonden op Curagao. Suriname telde medio 38 slechts één NSB’er en deze was
al heel weinig actief. “Wij horen nimmer iets van Suriname’, schreef hem in juli
van dat jaar de secretaris van het hoofd van de afdeling Indische zaken van het
hoofdkwartier der NSB. (brief, 18 juli 1938, van H. C. van den Bos aan W. C.
V., av, 10c) ?L.D. Gerharts in Bonaire Bulletin, 24 mei 1975.
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