
INTERNERINGEN OP DE ANTILLEN

Nederlandse trawlers, ook al met een kanon en met dieptebommen";
daar stond evenwel tegenover dat Furstner de twee onderzeeboten naar
Engeland haalde en de 'Van Kinsbergen' onder de Britse Commander-in-
Chief West-Indies plaatste: een rationele maatregel, maar velen op deAntillen
kregen het gevoel, ter zee nogalonbeschermd te zijn. Op de eilanden werd
voorts een schutterij gevormd, die evenwel militair niet veel om het lijf had;
ze werd hoofdzakelijk gebruikt voor bewakingsdiensten. Vanmeer belang
was dat de batterijen met de zes in Engeland gekochte kanons in deherfst van
,40 schietklaar waren en dat er eind' 4I bijWillemstad nog een derde batterij
bij kwam. Die batterijen (allebediend door uit Indië overgekomen artilleristen
van het Knil) waren van het grootste belang voor de bescherming van de
olie-opslagplaatsen en raffinaderijen van de 'Koninklijke,! Shell en van de
Standard Oil: die konden 's nachts van zee uit in brand geschoten worden
door een Duitse raider of door een U-Boot (Duitse U-Boote konden niet
alleen torpedo's lanceren maar ook granaten afschieten met kanons van
verschillend kaliber die bovendeks geplaatst waren). Dag en nacht waren
die raffmaderijen in bedrijf; ,snachts waren zij ook verlicht - de verduistering
(die overigens nooit geheel effectiefkon zijn) was op Curaçao en Aruba niet
ingevoerd. Het was voor de Geallieerden van primaire betekenis dat de twee
raffmaderijen op de Antillen dag en nacht ongestoord doorwerkten: de
Britse luchtmacht vloog voor vier-vijfde met vliegtuigbenzine die van
Curaçao afkomstig was, en de benzine van Aruba was onmisbaar op de
Amerikaanse binnenlandse markt.
Inderdaad, er is in '40 aan Hitler het plan voorgelegd om een van de Duitse

raiders die in dat jaar op de oceanen opereerden, opdracht te geven, de
raffmaderijen op Curaçao en Aruba in brand te schieten. Hitler sprak zich
daar tegen uit omdat hij vreesde dat zulk offensief optreden vlak voor de
kust van Zuid-Amerika de Verenigde Staten een belangrijke impuls zou
geven om aan Engelse zijde aan de oorlog te gaan deelnemen. Het staat
natuurlijk niet vast dat het een Duitse raider gelukt zou zijn, Curaçao en
Aruba te naderen zonder op weg daarheen ontdekt te worden. Dit type
operatie kon eigenlijk beter door een U-Boot uitgevoerd worden.
Toen de Verenigde Staten in december '4I rechtstreeks aan de oorlog

waren gaan deelnemen, werden de Britse garnizoenen op Curaçao en
Aruba, gelijk in hoofdstuk 3 reeds aangestipt, door Amerikaanse vervangen:

lOok een verkeersvliegtuig van de KLM dat zich inWest-Indië bevond, de 'Snip',
werd voor de verdediging ter zee ingericht: er werd een luik in gezaagd waardoor
men een dieptebom kon laten vallen.
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