
DOORVECHTEN!

Tegen 1500 kwamen Spanjaarden als eerste Europeanen bij het kust-
gedeelte dat later Suriname ging heten; zij vonden er niets van waarde en
zeilden verder. Meer dan een eeuw later, in 1613, verschenen er de eerste
Nederlanders : vijftig gezinnen die er tabak wilden gaan telen; 111m plantages
werden in 1614 door Spanjaarden verwoest. In het begin van de jaren '60
van de zeventiende eeuw bouwden de Engelsen een fort op een plaats, een
kilometer of twintig landinwaarts van de monding van de Suriname-rivier.
Dat fort werd in 1667 door een Zeeuws eskader onder bevel van Abraham
Crijnssen ingenomen (en tot Fort Zeelandia herdoopt), toen wel weer door
de Engelsen heroverd, maar nog in datzelfde jaar werd het gehele gebied bij
de vrede die een einde maakte aan de TweedeEngelse Zee-oorlog (1665-'67)
aan de Republiek der Verenigde Nederlanden toegewezen; het werd bezit
van het gewest Zeeland. De Zeeuwen voerden er slaven uit Afrika heen en
gingen er suikerriet verbouwen. In 1674 deed zich een eerste grote slaven-
opstand voor en zeeland verkocht zijn bezit vervolgens aan de Westindische
Compagnie, de stad Amsterdam en de familie van Aerssen van Sommels-
dijck. Meer en meer plantages werden er aangelegd: voor suiker, cacao,
koffie, in de achttiende eeuwook voor katoen. Vooral in het derde kwart
van de achttiende eeuw ging het de plantagehouders voor de wind. Suriname
had toen een vijftigduizend bewoners (van wie ruim tienduizend in het
stadje Paramaribo woonden dat bij het Fort Zeelaudia ontstaan was) - onder
die vijftigduizend waren zes-en-veertigduizend slaven. Die slaven werden
onbarmhartig geëxploiteerd (dat gold vooral voor de z.g. veldslaven -
de ambachtsslaven en huisslaven hadden het iets beter), regelmatig vluchtten
duizenden hunner naar het zwaarbeboste, moeilijk toegankelijke binnenland
waar zij kampementen aanlegden van waaruit zij de vestigingen hunner
vroegere meesters bestookten. In de Napoleontische tijd stond Suriname
(hetzelfde gold voor de Nederlandse Antillen) een twaalftal jaren onder
Engels bestuur, maar in 1816 werd het een kolonie van het koninkrijk der
Nederlanden. Inmiddels hadden de Engelsen in 1808 aile slavenhandel
verboden en dat verbod werd, gelijk reeds vermeld, in 1814 ook voor
Nederlanders afgekondigd - de bron waaruit de plantagehouders hun
werkkrachten geput hadden (geschat wordt dat in totaal tussen de drie-
honderd- en driehonderdvijftigduizend slaven, hoofdzakelijk Westafrikanen,
naar Suriname gevoerd zijn), droogde dus op. Het gebied dat door zijn ge-
isoleerde ligging niet in aanmerking gekomen was om zich, gelijk Curaçao,

van prof. dr. C. F. A. Bruyning en prof. dr.]. Voorhoeve verschenenis; samensteller
ook van deze encyclopedie was drs. W. Gordijn.
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