GOUVERNEUR KIELSTRA

Sinds 1865 kende ook Suriname een vertegenwoordigend college: de
Koloniale Staten (vier leden werden benoemd, negen gekozen), in ’37 om-
gezet tot de Staten van Suriname; deze bestonden uit vijf benoemde en tien
gekozen leden. Er was sinds 1865 (evenals op de Antillen sinds 1937) census-
kiesrecht: alleen diegenen die een bepaalde som aan belastingen betaalden,
mochten hun stem uitbrengen. Veel invloed hadden de Staten nict; de uit-
voerende macht berustte geheel bij de Nederlandse gouverneur, die (als op
de Antillen) een louter adviserende raad van bestuur naast zich had. In 37
werd de macht van de Staten op papier ietwat uitgebreid, maar het college
was zo weinig representatief voor de gehele bevolking (139, had slechts
actief kiesrecht) dat de domincrende positie van de gouverneur in feite
nauwelijks aangctast werd; dat laatste was geheel in overeenstemming met
de inzichten van de man die in ’33 in die functie benoemd was: prof.
mr. Johannes Coenraad Kielstra.

Kielstra, in 1878 in Zwartsluis geboren, was vijftien jaar binnenlands
bestuursambtenaar in Indié geweest en in 1918 hoogleraar geworden in
Wageningen, in "26 tevens in Utrecht (in de tropische staathuishoudkunde)
toen daar een nieuwe Indologische faculteit, de ‘oliefaculteit’, opgericht
werd.! Hij was een autocratisch man die van meet af aan veel weerstand
wekte in de Surinaamse samenleviug. Nog in het jaar van zijn benoeming
joeg hij de Staten tegen zich in het harnas door zogenaamd wegens dringende
omstandigheden een verordening af te kondigen waar de Staten bezwaar
tegen hadden; ontstemming kwam er voorts doordat hij wanneer er vaca-
tures voor districtscommissarissen waren, bij voorkeur bestuursambtenaren
uit Nederlands-Indié liet benocmen in plaats van inwoners van Suriname.
Er was dan ook niet anders tec verwachten dan dat Kielstra nieuwe moeilijk-
heden zou krijgen toen hij op 10 mei '40, na atkondiging van de staat van
beleg, ook formeel praktisch alle macht in handen kreeg. Inderdaad, die
moeilijkheden bleven niet uit.

In eerste instantie had Kielstra op die 10de mei in Suriname precies dezelfde
maatregelen te nemen als Wouters op de Antillen. Sinds begin september '39

werd op 1 februari gearresteerd en op 10 mei *33 Suriname uitgezet, waarna hij naar
Nederland terugkeerde. Zijn in ’34 gepubliceerd bock Wij slaven van Suriname
trok de aandacht in linkse kringen. Tijdens de Duitse bezetting was de Kom illegaal
actief; hij werd begin augustus ‘44 gearresteerd en stierf eind april 45 in het
concentratickamp Neuengamme.

1 Die faculteit werd gefinancierd door de ‘Koninklijke’/Shell; zij was bedoeld

als tegenwicht tegen de progressicve, ‘ethische’ Indologische faculteit van de Leidse
universiteit; meer hierover in deel 11.
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