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lag bij Paramaribo op de Suriname-rivier een Duits vrachtschip van ca.
6000 ton. Nog in de nacht van de çde op de rode mei gingen Nederlandse
militairen er aan boord om het in bezit te nemen. Die militairen waren zo
naïef, een verzoek van de Duitse bemanning in te willigen, haar een half uur
tijd te geven om de bagage bijeen te zoeken; in dat halve uur werd er zorg
voor gedragen dat het schip lek raakte, zodat het spoedig geheel wegzonk -
het kon niet gelicht worden. De Duitse bemanning werd geïnterneerd, samen
met de overige Duitse staatsburgers: in totaal ruim negentig mannen, bijna
veertig vrouwen en ruim dertig kinderen; zes Joodse vluchtelingen uit
Duitsland werden eveneens opgepakt doch spoedig apart gehuisvest samen
met negen verdachte Nederlanders. Hoe lang al deze personen geïnterneerd
gebleven zijn, weten wij niet, wèl dat zij goed behandeld werden.
Dat laatste was in veelmindere mate het gevalmet twee andere groepen

die ter internering naar Suriname overgebracht werden: uit Nederlands-Indië
bijna honderdvijftig bij uitstek gevaarlijk geachte NSB' ers, uit Zuid-Afrika
bijna zestig Nederlandse dienstplichtigen die geweigerd hadden, zich bij de
Irene-brigade in Engeland te voegen (hierop komen wij in hoofdstuk 9
terug).
Die NSB' ers kwamen begin maart' 42 in Suriname aan. Eind januari had

men hen in Soerabaja ingeladen in een schip waar men hen benedendeks in
een grote, dag en nacht afgesloten kooi opgesloten had (zonder reddings-
middelen). Zij waren door de dertig mariniers die men ter bewaking mee-
gegeven had, danig getreiterd en toen zij begin maart in Paramaribo aan
land gingen, was daar bekendgemaakt dat zij man voor man als personen
beschouwd moesten worden, 'die Indië aan de Jappen verraden hadden'. Dat
was een absurde beschuldiging, maar zij kon in geen enkel opzicht geverifi-
eerd worden (in Soerabaja had de tijd ontbroken om de dossiers van de
betrokkenen te verzamelen en mee te zenden). De NSB'ers werden eerst
in Nieuw Amsterdam in de oude gevangenis van weggelopen slaven opge-
sloten waar zij in vervuilde, van ratten wemelende cellen terechtkwamen.
De mariniers werden na enige tijd alsbewakers vervangen door een deel van
de militairen van de Irene-brigade die in '41 ten getale van tweehonderd-
vijftig naar Suriname overgebracht waren. In augustus' 42 werden deNSB' ers
samen met de dienstweigeraars uit Zuid-Afrika naar drie Amerikaanse
legerbarakken overgebracht die als kern van een klein concentratiekamp
opgetrokken waren op de plaats waar de Joden Savanne geweest was; als
voornaamste, hen als hatelijk treffende taak kregen zij daar het blootleggen
van de resten van de synagoge en van het Joodse kerkhof Op zekere dag gaf
de kampcommandant opdracht, de stoffelijke resten op te graven van Joden
die daar twee of meer eeuwen geleden ter aarde besteld waren; 'laten we
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