
GEVANGENEN IN SURINAME

eens zien', zou hij gezegd hebben, 'wat de oude Joden voor sieraden bij zich
hebben.'! Vier NSB'ers weigerden die opdracht uit te voeren. Die vier
werden in een hok opgesloten en zodanig mishandeld dat zij besloten te
vluchten. Dat voornemen voerden zij uit, maar ze werden na twee dagen
opgespoord en vervolgens overgebracht naar gevangeniscellen in het Fort
Zeelandia; daar was ook het bureau van kolonel J. K. Meyer gevestigd die
begin' 42 als territoriaal commandant naar Suriname gezonden was. Meyer
gaf enkele mariniers opdracht, de vier vluchtelingen neer te schieten - twee
werden er gedood 2, van de twee anderen werd het leven gered door de
gevangenisdirecteur die zei dat hij een voortzetting van de moordpartij niet
zou dulden.

In het kamp op de Joden Savanne werden de toestanden in de loop Vall' 43
en vooral van '44 iets dragelijker. in dat laatste jaar met name omdat toen
de militairen Vall de Irene-brigade als bewakers vervangen werden door
Surinaamse schutters die minder geneigd waren, de gevangenen aan ver-
nederingen en plagerijen te onderwerpen.

*

De komst van Meyer en zijn detachement had, zoals wij reeds in hoofdstuk 3
opmerkten, te maken gehad met de zwakke staat van verdediging waarin
Suriname zich bevond. Daarover hadden, zoals wij in datzelfde hoofdstuk
vermeldden, ook de Amerikallen zich zorgen gemaakt, begrijpelijkerwijs:
bijna twee-derde van alle aluminium die nodig was voor de bouw van de
Amerikaanse gevechtsvliegtuigen, werd uit het Surinaamse bauxiet ge-
wonnen. Eind november '41 kwamen de eerste duizend Amerikaanse
militairen in Suriname aan; het werden er spoedig ca. achtduizend: veel
meer dan strikt bezien nodig was, maar men wilde in Washington geen
enkel risico nemen. De aanwezigheid der Amerikanen bracht heel wat
problemen met zich. Sommigen wekten ergernis doordat zij van een duide-

1Aangehaald in Anth. van Kampen: Een kwestie van macht. Het bewogen leven van
de arts dr. L . J. A. Schoonheyt in het voormalig Nederlands-Indië, Nieuw Guinea,
Suriname en Nederland (1975), p. 295. 2 Volgens sommigen wisten de twee die
doodgeschoten werden, dat Meyer in het midden van de jaren '30 lid van de NSB
was geweest; zij zouden, toen Meyer kort tevoren het kamp op de Joden Savanne
geïnspecteerd had, hem toegevoegd hebben: 'Jij had ook hier moeten zitten!'


