
ACTIE TEGEN GOUVERNEUR KIELSTRA

als de Staten aan een daartoe nodige wijziging van de Surinaamse Staats-
regeling hun goedkeuring hechtten) danig bekoeld. In de zomer van' 41 was
namelijk een jonge Surinaamse jurist die uit bezet Nederland ontsnapt was,
mr. H. Pos, op eigen kosten uit het Nederlandse depot in Canada- naar
Paramaribo gereisd waar zich, nadat hij op een drukbezochte bijeenkomst
een treffend beeld gegeven had van wat in het moederland gebeurd was,
prompt vierhonderd vrijwilligers, hoofdzakelijk Creolen, aanmeldden voor
de Irene-brigade; die vierhonderd werden door minister van Boeyen ge-
weigerd, vermoedelijk omdat deze vreesde dat zij binnen de brigade aan-
stoot zouden geven aan de vrijwilligers en dienstplichtigen uit Zuid-Afrika.
Hoe dat zij, van Boeyens weigering had in Suriname een deprimerend effect
en toen nu in '42 gouverneur Kielstra en kolonel Meyer de expeditionaire
macht begolmen te vormen, gingen de Staten dwarsliggen. Kielstra had zich
in die tijd bij velen impopulair, ja gehaat gemaakt door zijn autoritair op-
treden en als gevolg daarvan had zich bij Meyer de overtuiging gevestigd
dat, als Kielstra maar verdween, de vorming van de expeditionaire macht niet
op moeilijkheden zou stuiten. Van die vorming was ook de Amerikaanse
bevelhebber in Suriname.vkolonel Singer, een groot voorstander: kwam in
Suriname een goed georganiseerd militair korps tot stand, dan zou een deel
daarvan de taak van het Amerikaanse garnizoen kunnen overnemen en een
ander deel, de expeditionaire macht, naar Australië overgebracht kunnen
worden 0111. van daaruit tegen de Japanners ingezet te worden.

Kielstra was in '33, toen hij gouverneur van Suriname geworden was, in
veel opzichten bewondering gaan koesteren voor het Derde Rijk en hij had,
toen hij kort na aankomst in Suriname eens buiten Paramaribo gelogeerd
had in een hotel dat eigendom was van een Duitser, bij zijn handtekening in
het gastenboek de woorden geschreven: 'Die Fa/me hoch!' Dat werd in mei
of juni' 43 aan kolonel Meyer gerapporteerd. Bij Meyer bevond zich in die
tijd, mede ter voorbereiding van de expeditionaire macht, een collega-officier
uit het Knil: majoor Mollinger, die in mei' 42 in Brits-Indië tactisch com-
mandant geworden was van het Korps Insulinde. Mollinger was van mening
dat gouverneur Kielstra onmiddellijk gearresteerd moest worden, maar dat
was kolonel Meyer te bar. Hij besprak de zaak met de Amerikaanse kolonel
Singer, kwam tot de conclusie dat de koningin (die in die tijd haar tweede
bezoek aan Canada en de Verenigde Staten bracht) met spoed ingelicht moest

1POS was eind '40 via Delfzijlnaar Zweden ontkomen en had vandaar, nog voor-
dat Duitsland de Sowjet-Unie aanviel, via de Sowjet-Unie en Japan naar Amerika
kurmen reizen.
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