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worden en vond een hervormd predikant van Curaçao, ds. J. Mietes, die als
vlootpredikant bij de Nederlandse marine-eenheden in Suriname op bezoek
was, bereid, zich met een map met stukken naar de koningin te begeven;
kolonel Singer ruimde voor ds. Mietes plaats in in een Amerikaanse bom-
menwerper die naar de Verenigde Staten moest vliegen. Aldus ging de actie
van 'de drie M's' (Meyer-Mietes-Mollinger) van start.

Zij liep voor de actievoerders slecht af. De koningin nam in Ottawa,
waarheen ds. Mietes doorreisde, kennis van de stukken, was daarvan wel
onder de indruk, maar weigerde de predikant te ontvangen; hem verwees
zij naar minister van Mook die zich ook in Ottawa bevond - aan deze deed
zij weten dat naar haar oordeel in elk geval tegen Meyer en Mietes (Mol-
lingers aandeel aan de actie was toennog niet bekend) geen strafmaatregelen
genomen moesten worden. Van Mook las de stukken, luisterde naar
ds. Mietes en berichtte vervolgens via mr. W. van Tets (de particuliere
secretaris van prinses Juliana) aan de koningin, dat op hem de stukken en de
toelichting de indruk gemaakt hadden 'van kleinsteedse achterklap'i- 'Ik ken',
schreef hij in een tweede brief,

'de bezwaren tegen de gouverneur, die veel goed werk heeft gedaan, doch die
mede ten gevolge van een te langdurig bewind de eigenzinnige en prikkelbare
Surinaamse gemeenschap tegen zich inneemt door autoritaire houding en terug-
getrokken levenswijze. Ik was bezig te overwegen hoe vervanging op billijke
wijze en rekening houdend met de verdiensten van de gouverneur zou kunnen
worden geregeld, doch door de dwaze actie van Meyer is dit voorlopig nog
moeilijker geworden dan het door gebrek aan goede candidaten reeds was.' 2

Furstner ontsloeg ds. Mietes als vlootpredikant, kolonel Singer werd door
de Amerikanen uit zijn functie ontheven. Minister van Mook vond dat
kolonel Meyer en majoor Mollinger (diens rol was inmiddels bekend gewor-
den) eigenlijk voor de krijgsraad gedaagd moesten worden, maar dat zou in
Suriname, zo deelde hij een jaar later in Londen aan zijn ambtgenoten mee,
'een schandaal van de eerste orde' zijn geworden; hij had zich er derhalve
toe beperkt, beide officieren een schriftelijke berisping te geven en hen naar
Australië te zenden met de mededeling dat zij niet meer bevorderd mochten
worden en dat aan hen geen verantwoordelijke taken mochten worden toe-
vertrouwd." Korte tijd later was Meyer commandant van alle Nederlandse
grondstrijdkrachten in Australië.

1 Brief, rz juni 1943, van van Mook aanW. van Tets (archiefkab. der koningin).
2 Brief, z.d., a.v. (a.v.). S Ministeriële commissie-oorlogvoering: Notulen, 18
aug. 1944.
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