
DOORVECHTEN!

lang zijn geweest, is buiten kijf Er was evenwel nog een derde functie welke
de twee gebiedsdelen in de oorlogsjaren hadden kunnen uitoefenen: als plaats
waar vervolgden een eerste uitwijkoord konden vinden. Met zijn goede
scheepsverbindingen en zijn fmancieel krachtige positie kwam hiervoor in de
eerste plaats Curaçao in aanmerking, maar in hoofdstuk I wezen wij er al op
dat gouverneur Wouters in de zomer van '40 pertinent geweigerd had,
Joodse vluchtelingen die zich toen in Frankrijk bevonden, een visum te
verschaffen; had hij dat wèl gedaan, dan zouden zij tot Spanje en Portugal
toegelaten zijn, van waaruit zij Curaçao hadden kunnen bereiken. Er woon-
den in '40 op Curaçao ruim duizend Sefardische Joden en misschien honderd
tot tweehonderd Asjkenazische, hoofdzakelijk immigranten uit Roemenië
die zich in de jaren '20 op Curaçao gevestigd hadden. Die Joden waren,
zoals uit hoofdstuk I bleek, niet de enigen geweest die op grootscheepse
toelating van vluchtelingen aangedrongen hadden (er was veel geld voor
bijeengebracht en men had woonruimte ter beschikking willen stellen) -
Wouters was star 'neen' blijven zeggen; hij had wèl eind juni '40 enkele
honderden Joodse vluchtelingen uit Europa die met een schip van de KNSM
langs de kusten van Zuid-Amerika gevaren hadden, op Curaçao toegelaten,
maar pas nadat minister Welter hem duidelijk gemaakt had dat hij, als hij
bleef weigeren, een instructie zou krijgen om de betrokkenen op Curaçao
asyl te verlenen. Van die vluchtelingen was in '41 een groot deel naar de
Verenigde Staten doorgereisd met hulp van het American Joint Distribution
Committee, de grote Amerikaans-Joodse hulporganisatie. De Joint had hun
verblijf op Curaçao bekostigd en er was op de rekeningen die aan deze
organisatie gepresenteerd waren, geen post vergeten: zij had zelfs het
verstrekte drinkwater moeten betalen.
Een tweede geval van dien aard deed zich in de herfst van '41 voor. Zes-en-

tachtig Joodse vluchtelingen uit Europa, onder wie vijf-en-twintig TSJechi-
sche Joden, die zich aan boord van een Spaans schip bevonden, waren, hoe-
wel zij een visum voor Paraguay bezaten, noch tot Brazilië, noch tot Argen-
tinië toegelaten, van waaruit zij Paraguay hadden kunnen bereiken. Het
schip zou naar Spanje terugvaren. De Tsjechische regering in Londen wend-
de zich toen tot de Nederlandse: kon Curaçao de vijf-en-twintig Tsjechen
niet opnemen? De Tsjechische regering zou hun verblijf op Curaçao bekos-
tigen. Welter verzocht Wouters, hun 'tijdelijke toelating' in gunstige over-
weging te nemen- - Wouters weigerde. 'Van veel zijden', seinde hij terug,

1Telegram, 10 nov. 1941, van Welter aan G. J. J. Wouters (RvO, Ind. CoIl.:
kopieën uit archief Buitenl. Zaken, bronno, 10269).
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